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OVERDENKING

Over een dagboekje.
Drie jaar geleden was ik erg ziek. Mijn moeder was zo bezorgd over mij
dat ze hieraan hyperventilatie heeft overgehouden wat heel akelig is
wanneer je ook al hartpatiént bent. Ik wilde haar iets moois voor haar
verjaardag geven omdat ze het best wel zwaar had. Toen ik het hier met
een vriendin uit Berltsum over had raadde zij mij aan om haar het
boekje “Dicht bij Jezus” van Sarah Young te
schenken. Dit boekje had haar 60k door hele
moeilijke perioden in haar leven heen geholpen.
Dat leek mij een goed idee. Zo gezegd, zo
gedaan! Mijn moeder en ik bellen bijna elke ’)jihl bij Jezus
avond en wat bleek: ze had zoveel steun aan dit . Bt

SUEARAH YOG

dagboekje dat haar dagen er mentaal lichter door
waren geworden en haar vertrouwen groter. Na
enkele weken kwam ze met het idee om al haar
vier kinderen er één te geven. Dit was tevens haar
manier om hen nog iets zinvols mee te geven. Of
wij dit voor haar wilden regelen. Dat deden wij en zo kwam het dat ook
wij dit dagboekje in ons bezit kregen. En het volgende gebeurde: wij
lezen er iedere ochtend in en ik kan wel zeggen dat het zoveel steun en
kracht voor de komende dag geeft, dat wij tegen elkaar zeiden: dit
willen wij op onze beurt ook doorgeven aan onze kinderen. En zo gaven
we er ¢én aan onze jongste zoon en zijn vriendin. Zijn vriendin bleek
het al te kennen en zei dat het inderdaad een heel inspirerend boekje
was. Ze had het “toevallig” zelf ook thuis. Toen ik het dagboekje aan
A.T. en Sjoke gaf bleken zij het ook te (her)kennen want het lag in het
vakantiehuisje van haar ouders in Appelscha waar zij ook geregeld
verbleven. Sjoke vertelde dat zij er op een ochtend in had gelezen en de
tekst met uitleg heel mooi vond en het daarom A.T. ook had laten lezen.
Het ging om Spreuken 3:5 waarin stond:
“Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.”
Het stukje ging over het tot rust komen in Zijn nabijheid. En dat in rust
en inkeer je redding ligt, en in geduld en vertrouwen je kracht. Een
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toepasselijk stukje voor in de vakantie. Later die ochtend gingen ze met
het gezin naar de braderie in Diever. Op een gegeven moment liepen ze
langs een stand met Bijbelse boeken en de meneer die hier bij stond,
kwam erachter vandaan, liep naar A.T. en gaf hem een roos waaraan
een kaartje zat bevestigd, waarop de volgende tekst stond, u raadt het
misschien al: Spreuken 3:5! Hoe bijzonder! Dit voorval heeft veel
indruk op hen gemaakt. Een knipoog van boven?

En toen ik vorig jaar met Tjerk N. om de tafel zat en we over
geloofszaken, de Bijbel e.a. spraken, vroeg ik of hij dit dagboekje ook
kende. En dat het lezen hierin (naast de Bijbel) voor ons eigenlijk een
“Way of Live” was geworden. Toen zei hij tot mijn grote verbazing dat
zijn vriendin Annette dit boekje ook had en dat zij dagelijks de pagina
van de betreffende dag naar zijn mobiel stuurde en dat hij het boekje
inderdaad 60k heel bemoedigend vond. Toeval bestaat niet! zeggen ze
toch? Dit verhaal over een, voor mij voorheen geheel onbekende,
schrijfster die door de Heilige Geest boodschappen van God krijgt en
daardoor mensen naar een diepere ervaring van Jezus’ nabijheid en
vrede brengt, wil ik graag met u delen. Er wordt immers gezegd:
“Geluk wordt meer wanneer je het deelt!” Zo wordt geloof ook méér
wanneer je het deelt!

Hannie de Haan.

“Stille Week vook

Maandag! 37april t/m vrijdag 7 april
"Aanvang:ISJS uur

(W Zaterdag-8-april =
Aanvang:20.30.u




KERKDIENSTEN IN DE MAAND APRIL

Zondag 2 april
9.30 uur

Collecten:
Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door

Kinderkerk

Maandag 3 april
19.15 uur

Dinsdag 4 april
19.15 uur

Woensdag 5 april
19.15 uur

Donderdag 6 april
19.15 uur

Collecte:

Vrijdag 7 april
19.15 uur

Zaterdag 8 april
20.30 uur

Zondag 9 april
9.30 uur
Collecten:

De paaskaars wordt aangestoken door

Themadienst

Themadienst commissie
Koffiedrinken na de dienst
Kerk en Pastoraal Werk
Jeugdwerk

Eeke Tilma

Geen kinderkerk

Vesper
Commissie Stille Week

Vesper
Commissie Stille Week

Vesper
Commissie Stille Week

Witte Donderdag Viering
Heilig Avondmaal

Ds. R. Reitsma,
Leeuwarden
Avondmaalscollecte

Goede Vrijdag
Commissie Stille Week

Paaswake
Commissie Stille Week

1° Paasdag

Ds. J. van Dijken, Hallum
Diaconie en Pastoraal Werk
Fimke v/d Mossel



Kinderkerk

Maandag 10 april
9.30 uur
Collecten:

Zondag 16 april
9.30 uur

Collecten:
De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondag 23 april

9.30 uur

Collecten:

Extra collecte

De paaskaars wordt aangestoken door
Kinderkerk

Zondag 30 april

Leiding kinderkerk

2¢ Paasdag
dienstdoende ouderlingen
Kerk en Pastoraal Werk

mevr. A. Dijkstra—v/d
Woude, Itens

Diaconie en Pastoraal Werk
Jins Joostema

Leiding kinderkerk

Slotzondag

Mevr. T. Bloem

Diaconie en Pastoraal Werk
Kerk

Jesse de Haan

Leiding kinderkerk

9.30 uur Dhr. P. Speelman, Folsgare
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske Joostema
Kinderkerk Leiding kinderkerk
AGENDA

5 april Avondgebed om 19.15 uur in de kerk

5 april Moderamen om 20.00 uur

19 april Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar

24 april Redactievegadering om 20.00 uur bij H. Andringa

30 april Zangavond om 19.30 uur in de kerk i.s.m. Gospelkoor

Our Choice Lauwersoog en huisorganist Dirk Norbruis



SCHRIJVERS GEZOCHT

Zijn er mensen die het leuk vinden om te schrijven? Ik, Tsjikke, zou het
leuk vinden dat andere mensen hun talenten kunnen inzetten om ook
eens de overdenking in het Tsjerkenijs te schrijven. Het hoeft niet
ingewikkeld te zijn of heel lang. Gewoon iets korts wat je bezighoudt,
iets over geloof en het leven, iets wat je mee wil geven of ons wil laten
delen in een gedachte. Ik zou het fijn vinden, ook al is het maar voor 1
keer. Laat mij even weten. Het zou mij echt ontzettend helpen!!!
Tsjikke Bloem.

GELOOFSGESPREKKEN OF BELIJDENIS DOEN?

Er zijn een aantal gemeenteleden die nadenken over de vraag om
belijdenis te doen en die graag geloofsgesprekken zouden willen
voeren. Ben jij iemand die ook wel eens wat dieper na wil denken over
geloof? Gewoon met elkaar in gesprek over het leven, God, Jezus, de
Heilige Geest, wat geloof ik nou eigenlijk? Heel simpel en soms best
wel ingewikkeld. Geef het dan door aan mij, Tsjikke, dan kunnen we in
het nieuwe seizoen kijken of we een tijdje met elkaar op kunnen lopen.
Tsjikke Bloem.

VERJAARDAGEN IN DE MAAND APRIL

Namens kerkenraad en gemeente van harte gefeliciteerd en Gods zegen
op jullie verdere levenspad toegewenst. Als u niet in deze rubriek wilt

worden vermeld, graag doorgeven aan de scriba
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Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag 7

december 2022 in de Twaskar

Opening:

De voorzitter leest voor: Wijsheid vragen voor je om verlossing bid en
gaat voor in gebed.

Mededelingen en ingekomen stukken:

Invulling diensten:

Januari nog invulling van de diensten voor ds. Lindeboom

15 januari Mevr. Post-Knol

29 januari dhr. P. Fortuin.

29 januari Heilig avondmaal verplaatsen naar 12 februari.

26 februari doopdienst.

Collecterooster 2023:

Het nieuwe collecterooster voor 2023 wordt goedgekeurd.

Declaratie formulieren:

Ronald zal voortaan de declaratie formulieren per mail naar de
voorgangers zenden.

In de consistorie liggen eventueel ook nog formulieren.

Notulen:

Kerkeraadsvergadering 26 oktober 2022.

Onveranderd vastgesteld, alleen de naam van het gezamenlijke
jeugdkorps van Minnertsga en Tzummarum aanpassen: De
Waadblazers.

Nieuwe opzet pastoraat:

Tineke Klei zal het nieuwe pastoraat opzetten met een werkgroep. Jitse
zal enkele leden zoeken voor de werkgroep.

Voor de onkosten van Tineke Klei is een subsidie van ca. € 2500.
Beleidsplan:

De Missie en Visie is nog niet klaar.

De werkgroep bestond uit: Jan, Tsjikke, Wietske, Wallie, Anne en Jelte.
De kerkrentmeesters zijn klaar met hun stuk.

Jeugdwerk is haast klaar.

Diaconie is nog bezig.

Ouderlingen zijn hiermee bezig tegelijk met de opzet van het pastoraat.
In januari/februari stuurt Ronald een uitnodiging om met elkaar even te
kijken hoever we zijn en wat er nog moet gebeuren.

Jeugdwerk:
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Jongerenavond in november.

De belangstelling viel wat tegen, maar het was wel een informatieve
avond.

Het is de bedoeling om elke 6 weken iets uit te delen in de kerk en met
een opdracht om thuis iets te doen, als vervolg op de jongerenavond.
Passion 2023 is dit jaar niet in Minnertsga omdat het landelijk in
Harlingen wordt gehouden. Het kruis komt wel bij de kerk te liggen.
In oktober wordt er weer een top 1000 dienst georganiseerd.

Klaas en Dikkie Struiksma willen met een muziektruck de jeugd
benaderen.

Diaconie:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.

Uitnodiging voor de kerstviering met de Plattelandsvrouwen op 21
december met muzikale medewerking van Wallie en Dirk Jan.

De kerstpot is bestemd voor warme huiskamers van het Leger Des
Heils.

Kerkrentmeesters:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.

Zijn aan het onderzoeken voor PV-panelen op het werk.

Dakwerk is klaar, maar er zijn wel enkele koperen buizen en
vergaarbakken gestolen.

Nieuwe keuken in consistorie is klaar en er is een nieuwe cv-ketel
geplaatst in de Twaskar.

Oudejaars collecte komt dit jaar ook, het is de bedoeling dat zoveel
mogelijk mensen dit overmaken, dan hoeven we niet bij alle adressen
de enveloppen op te halen.

Ouderlingenberaad:

Notulen: Onveranderd vastgesteld.

s’ Middag op eeuwigheidszondag was er ook veel belangstelling voor
een kaarsje en een bakje koffie.

Dopen: Bij een doopdienst zijn er geen vaste doopdoekjes, Wallie
regels dat er 3 doekjes komen.

Afke stopt aan het einde van het jaar als contactdame.

Koffiedrinken op dinsdagmorgen wordt steeds beter bezocht en ook
voor niet kerkelijken.

Rondvraag:

- Ockrainsche asielzoekers: er komen 26 asielzoekers in het dorp.
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Tini is contactpersoon.

- Wil graag dat de Nieuwe bijbel vertaling van 2021 wordt besteld.
De nieuwe bijbel vertaling door kerkrentmeesters besteld, wordt
vervolgt.

- De namen van de nieuwe ambtsdragers moeten wel in het tsjerkenijs,
dit is geregeld door Griet.

En wil graag een stukje over de kerk in Nijs ut eigen doarp, dit
bespreken we op de volgende vergadering.

- Het stukje van Tsjerk en Hannie langs de deuren of hier ook reacties
op zijn gekomen. Hier zijn leuke reacties op gekomen en het krijgt
misschien een vervolg.

Komt met de opmerking om geen extra collecte te houden als er
koffiedrinken na de dienst is. Jan heeft hier in het nieuwe schema
rekening mee gehouden.

- Moeten we nieuwe personen een welkomstgeschenk geven. Dit
regelen we samen met de nieuwe opzet van het pastoraat.
Sluiting:

Anderies sluit de vergadering met een gedicht Goede God.

DIACONIE

De volgende collectes zijn in februari bij de diaconie
binnengekomen:

Collectes € 143,00, giften € 355,00, Avondmaalcollecte Pakistan €
510,00 en voor de bloemengroet € 75,00.

Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u
hartelijk bedanken voor uw bijdragen.

Heilig avondmaal:

Op Witte Donderdag 6 april hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren.
Dit vieren wij in de kring voor in de kerk met matzes en druivensap.
Extra collecte: De Avondmaal collecte willen we bestemmen voor
slachtoffers van de aardbevingen en overstromingen in Turkije.

Ruim een maand na de verwoestende aardbevingen in Turkije, staat een
deel van dat getroffen gebied nu onder water door hevige regenval. Met
name de regio Sanliurfa is zwaar getroffen door het water. Door de
aardbevingen in het zuiden van Turkije zijn duizenden huizen ingestort
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en zijn veel mensen ontheemd geraakt. Veel van hen wonen tijdelijk in
tenten en zijn daarom extra kwetsbaar voor overstromingen. In de
provincies Hatay en Adiyaman zijn tenten ondergelopen. In die laatste
regio is ook een containerwoning meegesleurd in de stroming.

Deze collecte van harte bij u aanbevolen.

Ook kunt u een gift overmaken op de bankrekening van de diaconie,
rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Aardbevingen Turkije.

Bloemen/kaartengroet:

Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder
uw hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of
een kaart dan kan dat via de volgende manieren:

Anna Tilma:

Trienke de Groot: blommengroet@gmail.com

Wilt u een financiéle bijdrage geven voor de bloemengroet?:
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om!

Oeckraine actie

In Tsjerkenijs van mei hopen wij u de opbengst van de Oekraine actie te
vertellen.

Wij zijn nog bezig met de athandeling van deze actie.

KERKRENTMEESTERS

Jaarrekening 2022

Tijdens de gemeenteavond is de jaarrekening 2022 besproken. Helaas
ook dit jaar geen positief saldo maar een negatief saldo. Reden hiervoor
is de vervanging van de cv ketel in de Twaskar, het schilderwerk van de
pastorie en de Twaskar en de afronding van de renovatie van de
toiletgroep e.d.

Momenteel zijn we nog bezig met de afrekening van de renovatie van
het dak en daar zal vermoedelijk een veel kleinere bijdrage dan
verwacht vanuit de kerk moeten plaatsvinden. Door ruimhartige giften
vanuit de gemeente zijn namelijk de opbrengsten veel hoger dan
verwacht. Iedereen die ons hierin gesteund heeft kunnen we alleen maar
hartelijk danken.
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Wat opviel in de jaarrekening is dat ook de vrijwillige bijdragen
hetzelfde zijn gebleven, door heel actief mensen te benaderen kunnen
we dit fundament onder onze uitgaven stabiel houden. Mocht u nog niet
benaderd zijn door de Kerkrentmeesters schroom dan niet en neem
contact met ons op. Ook in die gevallen dat u de vrijwillige bijdrage
wilt aanpassen kunt u contact met ons opnemen.

Begraafplaats

We zijn momenteel nog bezig om te kijken wat we kunnen doen na het
verwijderen van de bomen rondom de begraafplaats. Alle bomen
vervangen zal moeilijk worden maar enkele openvallende plaatsen
herplanten is wel een optie. Wanneer er meer duidelijkheid is zullen wij
u hierover verder informeren.

Pastorie

Door verhuizing komt binnenkort de pastorie leeg te staan. Tijd om
alles eens goed te bekijken en waar nodig zal renovatie plaatsvinden,
bijvoorbeeld vervanging van de al oude cv ketel e.d.

Wat er verder mee gaat gebeuren is nog onduidelijk en onderwerp van
gesprek in de kerkenraad.

BERICHT AVONDGEBED
Het Avondgebed zal worden gehouden op
5 april 2023 in de kerk om 19.15 uur.

Wij willen zingen lied: Lied 863:1,2en 6
Wij doen de lezing: Prediker 8: 1 t/m 9
Wij willen danken voor: #Voor de vesperdiensten in de stille week

#Voor onze vrijheid

Wij willen bidden voor: #Voor mensen in Myanmar dat de mensen
niet worden vergeten die worden
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verbrand, verkracht en vermoord.
#Bidde foar minsken it Oekraine
#Wiisheid en integriteit yn de politiek,
no’t de ferkiezingen west ha
#Bidden voor de omgang met elkaar. Blijf
respect voor elkaar houden. In wat voor
groep of vereniging je ook zit.
#Bidden voor de zieken in ons dorp.
#Bidden voor mensen die het geestelijk
moeilijk hebben.
Willen jullie thuis weer met ons meebidden? Dat geeft saamhorigheid
en kracht.
God vind het fijn als we Hem aanroepen en danken en bidden.

Een vriendelijke groet,
Wietske Spoelstra Petra Abma
Wietske Lautenbach Froukje Kuiken

R,
NIEUWS OVER DE {‘L %

12 mei 2023 is de datum waarop de bazaar wordt gehouden in de MFA
‘De Doarpsfinne’.

De bazaar is voor het hele dorp. Iedereen uit het dorp is welkom om
mee te helpen of om op deze dag een kijkje te komen nemen. Het geld
wat binnen komt, gaat naar een doel waar heel het dorp van kan
meegenieten. Voor het financiéle doel is dit jaar gekozen voor een
speeltoestel voor het nieuwe schoolplein.
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Basisschool ‘de Twirre’ gaat dan ook mee helpen aan de activiteiten
van de bazaar.

Maar we hebben ook uw hulp nodig. Hebt u nog artikelen die we voor
de verkoop kunnen gebruiken, dan worden we daar erg blij van, want
we gaat er mooie cadeautjes van maken. We denken dan aan prullaria,
handdoeken, toiletartikelen, levensmiddelen, DE punten, of
zegelboekjes. De spullen kunnen worden ingeleverd bij Zwanie aan de
Opfeart 3.

Het thema van de Bazaar is de maaitiid.

De maaitiid is al volop begonnen en we hopen dat er, voor de foto
wedstrijd, al veel foto’s gemaakt zijn. Mooie foto’s van al het jonge en
frisse uit het mooie voorjaarsseizoen. Deze foto’s kunnen tot een week
voor de bazaar ingeleverd worden op een usb stick bij Goffe Jensma,
Fjildleane 45. Ook gaat Goffe gezins-of groepsfoto’s maken, meer hier
over in het volgende Tsjerkenijs.

Misschien hebben jullie ook lekkere recepten ontdekt voor de taarten
bak wedstijd “Heel Minnertsgea bakt “. Er is een mooi schort met
logo te winnen. De kinderen kunnen ook mee doen aan de bak wedstijd,
voor hun is er ook een schort als prijs. Maar het gaat natuurlijk om de
eer.

Natuurlijk zijn er nog veel meer leuke activiteiten waar jullie aan mee
kunnen doen, zoals een schilder workshop en bloemschikken, te veel
om hier te noemen.

Begin mei komt er een flyer met alle activiteiten en een
opgaveformulier. Ook komen de schoolkinderen langs voor de verkoop
van de lootjes.

De Bazaar wordt op 12 mei afgesloten met een gezellige bingo avond.
Hier zijn mooie prijzen te winnen zoals een vakantie weekend,

Groet Bazaar commissie,
Aukje, Piet, Klaas Evert , Zwanie, Foeke, Hieke, Tini en Wietske.
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