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OVERDENKING 
 
Het is weer februari! Ik weet niet hoe het u of jullie vergaat, maar ik vind februari altijd een 
hele saaie nietszeggende maand. De feestdagen zijn voorbij en de goede voornemens bijna 
vergeten. Het is net geen winter en nog lang geen lente...grijs en grauw niks te zien in de 
verte. Of ben ik de enige die het zo ziet?  
Soms kan dat ook zo voelen in ons geloofsleven. Alles kabbelt wel voort en er gebeurt niet zo 
veel, aan de andere kant is het ook allemaal wel goed en ergens wil je wel meer met het 
geloof doen of voelen, delen en ontvangen...maar hoe?  
Misschien is het juist in deze tijd goed om na te denken over de vraag: Hoe kan ik iets 
ontvangen en wat deel ik van het gene wat ik ontvang? Hoe blijf ik mijzelf voeden ook al 
voelt het soms 'leeg'?  
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Tijdens mijn nascholing moesten we een opdracht doen, die mij aan het denken heeft gezet. 
We hadden het over spiritualiteit en we moesten allemaal nadenken over een moment waarop 
je helemaal gelukkig was. Dat moesten we in 10 minuten tekenen. Vervolgens gingen we in 
twee tallen om de beurt vertellen, waarbij de andere vragen kon stellen. Ergens was het simpel 
en toch, raakte het de kern van je bestaan. Waar je gelukkig van wordt, dat kan iets zeggen 
over het opladen het zoeken en vinden van God.  
Daar, kan je ontvangen en proeven, iets van die hemelse beleving. Zielsgelukkig zijn, zegt 
ook iets over je ziel, je diepste kern.  
Daarom zou ik willen vragen: Wanneer was jij nou zielsgelukkig? Laat dat in je omgaan en 
stel dat moment weer eens voor. Wie waren erbij of was je alleen? Hoe zag het eruit?  
Past God ook bij dat geluksmoment?  
Dit zegt waarschijnlijk iets waardoor jij gevoed wordt, wat je raakt en waarvan je energie 
krijgt en misschien ook wel iets over wat God je geeft. Een moment dat hemel en aarde elkaar 
even lijken te raken. Ik wens jullie in deze koude, kille februari maand toch een aantal van 
deze momenten. Zo niet, dan mogen we wachten tot de lente komt!  
 
Tsjikke Bloem. 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND FEBRUARI 
 
Zondag 5 februari Themadienst (pag. 15) 
9.30 uur Koffiedrinken na de dienst 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Jeugdwerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz Wiersma 
Kinderkerk Geen kinderkerk 
 
Zondag 12 februari Heilig Avondmaal 
9.30 uur Da. D. Scholtens uit Stiens 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Avondmaalscollecte 
De paaskaars wordt aangestoken door Merith van der Mossel   
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 19 februari Werelddiaconaat 
9.30 uur Dhr. J. Helffrich uit  
Koffiedrinken vóór de dienst                          Oudebildtzijl 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Werelddiaconaat 
De paaskaars wordt aangestoken door Irene Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 26 februari Doopdienst 
9.30 uur Ds. J. Overeem uit Stiens 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Eva v/d Schuit  
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 

AGENDA 



1 februari Avondgebed om 19.15 uur in de kerk (pag. 13) 
8 februari Moderamen 
20 februari Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa 
22 februari Kerkenraadsvergadering om 20.00 uur in de Twaskar 
24 februari      Kaarten maken om 14.00 uur bij Tini Boomsma  
26 februari      Zangdienst om 19.30 uur in de Meinardskerk 
 
FANÚT FRJENTSJER 
In de eerste week van januari heb ik een heerlijke vrije week mogen vieren. Fijn om even op 
adem te kunnen komen en lekker in huis te rommelen of gewoon een hele ochtend boek te 
lezen! Zalig hoeveel tijd er dan is om gewoon te doen waar je zin in hebt. En nu heb ik ook 
weer zin om lekker aan de slag te gaan. Daarnaast ben ik weer twee dagen in Doorn geweest 
en mocht ik weer veel leren en optrekken met mede kerkelijk werkers. Het is altijd 
inspirerend en fijn om daar met elkaar te verblijven. Ik wens jullie een hele goede 
februarimaand toe! Een maand  
dat we weer een beetje uit de donkerte van de winter trekken op naar de lente.  
 
SCHRIJVERS GEZOCHT 
Zijn er mensen die het leuk vinden om te schrijven? Ik, Tsjikke, zou het leuk vinden dat 
andere mensen hun talenten kunnen inzetten om ook eens de overdenking in het Tsjerkenijs te 
schrijven. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn of heel lang. Gewoon iets korts wat je 
bezighoudt, iets over geloof en het leven, iets wat je mee wil geven of ons wil laten delen in 
een gedachte. Ik zou het fijn vinden, ook al is het maar voor 1 keer. Laat mij even weten.  
Tsjikke Bloem. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
Door het ziek zijn van Ds. Lindeboom zijn er in het rooster zondagen die open vallen en 
daarvoor is de preekvoorziening op zoek naar voorgangers die ons willen helpen de diensten 
in te vullen. 
Doordat veel voorgangers de agenda vaak al vol hebben is dit een hele klus maar het wordt 
geprobeerd om invulling te verzorgen. 
Zo is er voor 12 februari een avondmaal dienst gepland waarin  Da. Scholtens uit Stiens hoopt 
voor te gaan. 
En is er voor 26 februari en doopdienst gepland waarin Ds. Overeem uit Stiens hoopt voor te 
gaan en waarin de doop bediend zal worden aan Eelkje Marie Schuiling dochter van Wietse 
Schuiling en Marieke Nauta en aan Rink Joostema zoon van Bauke en Mirjam Joostema . 
Verder weer even aandacht voor de invulling van de nieuwe vorm van pastoraat. 
De mensen van de werkgroep komen begin februari bij elkaar om onder leiding van mevrouw 
Klei en Tsjikke Bloem  de aanpak te bespreken. 
Waar het kan houden we u op de hoogte. 
Voor de komende tijd wensen we u alle goeds en Gods onmisbare zegen, om zo met elkaar 
gemeente te zijn.  
Namens de kerkenraad,  
Jitse Kuiken. 
 
NIEUW PASTORAAL PLAN 
Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig met het nieuwe pastorale plan. Zoals 
jullie in het vorige Tsjerkenijs konden lezen hebben we Tineke Klei gevraagd om ons te 



ondersteunen. Mocht je nieuwsgierig zijn naar wie zij is en wat ze doet. Ze heeft een website, 
als je haar naam intypt kan je die vinden.  
De afgelopen weken is er een commissie gevormd. De mensen die deelnemen zijn: Cas, Jo,  
Nel & Tsjikke Bloem. We hopen vol vreugde ons in te zetten en het plan de aankomende tijd 
verder te brengen samen met jullie allemaal. Wordt vervolgt.... 
 
DIACONIE 
 
Collectes: 
November: Diaconie: € 252,40;  Oekraïne: € 514,00; 
                   Huis aan huis collecte voor vluchtelingen kinderen in zuid 
                   Europa: € 970,00. 
December: Diaconie: € 470,00; Avondmaalscollecte voor de minima in  
                   het Bildt: € 395,00; Kerstpot bestemd voor het Leger des  
                   Heils: € 495,50; Kinderen in de knel € 198,00.  
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op  
bankrek.nr. NL93RABO 0119 3004 27. 
Wij zijn als diaconie zeer blij met deze opbrengsten en willen u hartelijk bedanken voor uw 
bijdragen. 
 
Kerstviering diaconie en CPB 
Deze viering is mede mogelijk gemaakt door “Losse Fearren” van woningstichting Noord-
West Friesland. 
Zie voor terugblik pag. 16/17. 
 
 blommengroet@gmail.com. 
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet:  
bankrek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. bloemengroet. 
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de verstrekte informatie om! 
 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 12 februari  hopen wij weer het Heilig Avondmaal te vieren. 
Deze keer weer voor in de kerk. 
De avondmaalcollecte is dan bestemd voor: Pakistan – vaktraining voor jongeren. 
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een 
collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze 
hulp nodig hebben.  
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met 
vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding 
bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een 
universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. 
Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar 
ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor 
er meer onderling begrip ontstaat.  
 Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere 
werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over op de 
bankrekening van de diaconie NL 93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Avondsmaalcollecte 
Pakistan.  



Meer informatie op www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan   
Hartelijk dank!  
 
Werelddiaconaat  
 
 
 
 
Op zondag 19 februari vieren wij met elkaar het 
Werelddiaconaat.  
‘Loop je warm voor je naasten’ is het thema van de ochtend, wat natuurlijk perfect aansluit 
bij vrijdagavond 17 februari. De extra collecte is dan ook bestemd voor “loop en koop je 
warm voor Oekraïne”. 
We beginnen om 9.00 uur met koffie/thee/limonade en zelfgemaakte cake. Tot dan!  
Als u hier een bijdrage aan wilt geven kan dat door een bedrag over te maken op de 
bankrekening van de diaconie, rek.nr. NL93 RABO 0119 3004 27 o.v.v. Oekraïne. 
 
Diaconale vakanties 
Vakantie voor senioren met en zonder zorgbehoefte. 
Zowel senioren met een zorgbehoefte als senioren zonder zorgbehoefte zijn welkom in de 
vakantieweken van Het Vakantiebureau. De vakanties worden georganiseerd in opdracht van 
en met financiële steun van de Protestantse Kerk in Nederland. In de vakantieweken is 
iedereen van harte welkom, ongeacht christelijke identiteit. Er is een uitgebreid programma 
met gevarieerde uitstapjes, leuke avondprogramma’s en creatieve en ontspannende 
activiteiten.  
Een brochure is te krijgen bij Tineke de Schiffart. 

 

Actie: “LOOP EN KOOP JE WARM VOOR 
OEKRAÏNE” 

In samenwerking met “Friese rijders voor Oekraïne” houden wij een loopactie. 
Bij verschillende locatie in het dorp kunt u iets warms kopen.  

B.v. koffie/thee, chocomelk, soep en broodjes, kaarsen, sokken.  
Voor de kinderen is er een grabbelton. 

De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. 
Ook kunt u levensmiddelen doneren. 

 
Datum: 17 februari 2023, de start is om 16.30 uur voor de Meinardskerk.De route loopt door 

de Hegebuorren, loods Joostema, 
Langedijk, loods Wiersma 

Stationsstrjitte, boerderij Geertsma 
Meinardswei, Vitamine Bloem  

en eindigt bij “de Haven” van Wally. 
 
 



 
 

www.frieserijders.nl 
 tip: neem tas en contant geld mee (niet pinnen) 

 
 
 
 
In samenwerking met “Friese rijders voor Oekraïne” willen wij 

deze actie organiseren.  
De nood van de mensen in Oekraïne is ontzettend groot. Het raakt ons allemaal diep wat er 
daar gebeurt en dat zet ons in beweging. Binnen Noord-Nederland is er een groep vrijwilligers 
opgestaan die wekelijks naar de grens van Oekraïne rijdt.  
Hoe werken zij? 
Ze brengen goederen naar de grens van Oekraïne. 
Het is winter en koud in Oekraïne. Er is weinig tot geen stroom, de omstandigheden zijn 
erbarmelijk en de levensmiddelen zijn schaars. Wij rijden wekelijks met verschillende rijders 
naar de grens om bewoners te helpen. 
Wat doen ze: 
– het brengen van goederen naar de opvangplekken en materialen die verder vervoerd worden 
naar het oorlogsgebied. Denk aan medicatie, drukverbanden en eerste levensbehoeften. 
– het verzamelen van generatoren om bewoners te voorzien van warmte en elektriciteit om 
deze winter door te komen. 
Helpt U mee om deze actie een succes te maken? 
 
Paasgroetenactie 2023 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het 
buitenland. Het thema van dit jaar is 'Uit liefde voor jou’. Het ontvangen van een paasgroet 
doet goed. Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. “De 
vrouw die dit geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch krijg ik deze kaart,” was de 
verbaasde reactie van een vrouwelijke gedetineerde toen ze een paasgroet ontving.  
Handvol liefde: 
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de Groot coördinator van de actie, weet hoe 
belangrijk het ontvangen van post is voor gevangenen. “Een gedetineerde zei eens: ‘Geef me 
het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje mededogen, een handvol liefde, meer niet.’ Post 
ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf 
ons de opdracht om te zien naar gevangenen.”   
Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.  
Op zondag 26 februari worden er kaarten uitgedeeld. U kunt daar één van onderstaande 
teksten opschrijven (of een eigen tekst).  
Suggesties om als groet op de paasgroetenkaart te schrijven:  
· U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet  
  vergeten.  
· Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.  
· De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.  
· Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.  
· Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots 
   sinds mensenheugenis.  



· Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar.  
· Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen.  
· Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede  
  moed.  
· Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt.  
. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem.  
· De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen.  
. Ik wens u Gods zegen.  

Het is de bedoeling dat u uw naam op de kaart zet. Zonder naam is het geen hartelijke groet; 
kaarten zonder naam worden mogelijk niet uitgedeeld in de gevangenissen, maar geen adres 
of woonplaats vermelden.  

U kunt de kaart op zondag 5 maart weer inleveren in de kerk of 
brengen bij een van de diakenen. De diaconie verstuurd dan de 
verzamelde kaarten in een envelop naar het betreffende adres en zij 
zorgen voor de uitdeling in de gevangenissen.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, 
zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart 
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed 
doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis 
worden uitgedeeld.  
De kaarten die niet op tijd zijn verstuurd kunnen we volgend jaar gebruiken. Dus wel graag 
inleveren.  
 
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! 
Hartelijk dank!  
 
De Diaconie. 
KERKRENTMEESTERS 
 
Extra collecten 2023 
Ongeveer een keer in de maand is er op zondag een extra collecte voor de Kerkrentmeesters. 
In 2023 willen wij deze extra collectes bestemmen voor de duurzaamheid. Alom bekend is dat 
de energielasten stijgen en het zal dan ook geen verrassing zijn dat ook wij daar mee te maken 
hebben. Om iedereen een beetje warmpjes in de kerk te laten zitten tijdens diensten is het 
noodzakelijk dat een 10-tal uren daarvoor al begonnen wordt de kerk op te warmen. 
Een delegatie van ons is al op werkbezoek geweest in Mantgum om na te gaan hoe zij hier 
mee om gaan, ook andere werkbezoeken zullen verder dit jaar volgen. 
Daarom willen we de extra collecten dit jaar bestemmen voor dit onderzoek en eventuele 
uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden.  
Het is ook mogelijk om deze werkzaamheden te ondersteunen door uw bijdrage via de bank 
over te maken op bank rekeningnummer NL89RABO 0342 6002 22 onder vermelding van 
“Duurzaamheid”. 
 
Kosters 
Na vele jaren heeft Hylke Hoekstra besloten vanaf 1 januari te stoppen als koster. Een 
beslissing die wij natuurlijk moeten accepteren maar ook een die wij jammer vinden. Wij 



willen Hylke hartelijk danken voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor de kerk en de 
gemeente. 
Trynke de Groot is bereid gevonden een deel van zijn diensten over te nemen.  
 
Informatie omtrent het Verjaarsdagsfonds 
Het Verjaarsdagsfonds heeft over heel 2022 het mooie bedrag opgebracht van € 3.359.20. Een 
prachtig bedrag voor de kerk. 
 
Wij willen de gulle gevers hier hartelijk voor bedanken, maar ook de mensen die zich 
hiervoor inzetten willen wij hartelijk hiervoor danken. 
 
Dit bedrag komt geheel ten goede aan de kerk, dit jaar voor de investering van BEELD en 
GELUID, zodat de mensen die niet in de kerk komen toch de diensten mee kunnen maken. 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
Wij willen ons avondgebed houden op woensdag 1 februari om kwart over  7  in de kerk. 
We willen zingen lied:  Lied 218  (Danklied) 
We doen de lezing:       Prediker 7: 15– 22 
Wij willen danken voor:  
# Voor vrede en vrijheid in ons land 
# Voor alle fijne ontmoetingen met onze naasten 
# Voor alle mensen die werken bij Open Doors 
# Danke foar Gods leafde, dy’t yvich is en oer alle grinzen hinne giet   
Wij willen bidden voor:  
# Foar de Oekraïners dy’t hjir opfongen wurde dat sy opnommen wurde yn de mienskip                    
# Voor deze wereld, voor vrede en gerechtigheid 
# Voor alle mensen die het moeilijk hebben om wat voor redenen dan ook           
# Voor alle vervolgde christenen 
# Voor alle zieke mensen in ons dorp maar ook daarbuiten 
# Voor onze jongeren, gezinnen en ouderen 
 
Wilt u thuis weer met ons meebidden? Want God wil gebeden worden en door dat samen te 
doen komt de Geest in ons midden. 
Alvast bedankt. 
Vriendelijke groet,   Wietske Spoelstra, Petra Abma,               
Wietske Lautenbach, Froukje Kuiken. 
 

‘EEN WARME HUISKAMER’ 
 
“Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een graadje lager”. 
Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar in 
de Twaskar (Meinardswei 6). 
Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd  
weer gezellig.  Iedereen is welkom! 
De koffiezetters. 

EVEN VOORSTELLEN …………   
 



Mijn naam is Nel Haarsma-Vrieswijk. Ik ben geboren en getogen 
in Minnertsga en ben 62 jaar. Ik ben opgegroeid in een 
groot gezin met 5 broers en 2 zussen, ik bin ien fan Tjeerd en 
Aafke Vrieswijk. In 1981 ben ik getrouwd met Eddie Haarsma en 
ook hij woont zijn hele leven al in Minnertsga. Wij 
hebben een dochter Nynke en zij woont alweer 11 jaar in 
Amsterdam. 
 
Wij zijn beide opgegroeid met het geloof en gaan regelmatig 
naar de kerk. Wij zijn zogenoemde tsjerkeminsken. Ik heb niet eerder een functie gehad bij de 
kerk. De afgelopen 16 jaar ben ik wethouder geweest voor gemeente het Bildt en de laatste 4 
jaar na de herindeling voor de gemeente Waadhoeke. Nu ik gestopt ben als wethouder in mei 
2022, kwam er iemand van de kerk langs met de vraag of ik er over na wilde denken om deel 
te nemen in de kerkenraad. Daar hoefde ik niet lang over na te denken: Ik wil me in te zetten 
voor de kerk. 
 
En zo is het gekomen dat ik op 16 oktober 2022 bevestigd ben als ouderling. 
Deze functie past mij als een jas. Wat vind ik dit mooi werk om te doen. De mensen een 
bezoekje brengen bij hun thuis, dat vind ik het mooiste werk. Dat je er dan even bent voor de 
ander, luistert naar wat hen bezighoudt en dat we dan ook vaak ook over het geloof praten. Ik 
hoor terug van de mensen dat ze het prachtig vinden dat er iemand langs komt van de kerk. 
Het zijn de kleine dingen in het leven die er toe doen. Nei elkoar omsjen!  
 
Ik kom er nu achter hoeveel werk er achter de schermen gedaan wordt om bijvoorbeeld een 
goede kerkdienst voor te bereiden en al het andere werk dat door heel veel vrijwilligers 
gedaan wordt. Dat is geweldig vind ik. Wij zijn als kerkelijke gemeenschap rijk met zoveel 
vrijwilligers. 
 
Wat ben ik blij dat ik daar nu ook een steentje aan mag bijdragen. Er voor elkaar zijn en naast 
elkaar staan als dat nodig is, een compliment geven of een aardig woord met elkaar delen. Het 
klinkt zo gewoon maar dat is het vaak niet… 
Kent u iemand uit uw omgeving die een bezoekje vanuit de kerk erg op prijs zal stellen? Laat 
het me gerust weten! Dan zal ik m’n best doen dat ik, of iemand anders, bij die persoon langs 
komt. 
 
Samen zijn we verantwoordelijk, samen mogen we het doen met de kracht van onze lieve 
Here God.  
 
Nel Haarsma-Vrieswijk 
Hermanawei 45 
9047 JB Minnertsga 
0518-471825 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TERUGBLIK KERSTVIERING 2022 
Op het moment dat jullie dit lezen zijn de eerste winterbloemen al uitgebloeid en hebben de 
eerste lentebodes zich vast al aangekondigd. 
Toch wil ik even met jullie terugblikken naar het kerstfeest in het MFA   de Doarspfinne in 
het bijzonder voor hen die niet aanwezig konden zijn. 
Op woensdag 21 december j.l. mochten we als ouderen en   alleenstaanden gezamenlijk kerst 

vieren op uitnodiging van de Diaconie en de plattelandsvrouwen. 
Vanaf half vier konden we bij het MFA binnenlopen en kregen we 
koffie/thee met een kerstkoek aangeboden. 
De opkomst was geweldig, volle bak om het zo maar te zeggen. 
Rond vier uur werden we welkom geheten door Hammie Zuidema 
en las zij het gedicht LJOCHT voor. 
Dit ging over het licht en de warmte die wij nodig hebben en 
mogen geven, niet alleen aan familie, maar ook aan andere mensen 
om ons heen. Met name in deze donkere tijd zijn er veel mensen 

die zich eenzaam en alleen  voelen, soms kan een klein gebaar hen al weer sterken en 
opvrolijken. 
Tineke de Schiffart verzorgde het aansteken van de kaarsen met teksten over het eeuwige 
licht, afgewisseld met gezamenlijk zingen. 
Na deze inleiding was het Hammie die de dienst begon met gebed. 
Tijdens deze dienst waren er ook afwisselend muzikale optredens van Dirk Jan Zoodsma en 
Wally  Joostema. 
Liedjes als: Meisje van Nazareth, mijn Vader dank u wel, Goed nieuws en Ik zal er zijn. 
Cas Pieksma nam het lezen van de bijbel gedeelten uit Lucas 2 voor zijn rekening over de 
geboorte van Jezus en uiteraard was er samenzang tijdens deze dienst. 
Het orgel werd bespeeld door Wally Hoekstra. 
Afke Joostema las het gedicht  KRYSTLJOCHT voor waarin de vraag rees of er nog wel 
reden was om kerst te vieren. Natuurlijk blijft er altijd reden om dit te vieren, zelfs onder de 
zwaarste omstandigheden, want kerst is de bestaanszin van de hoop en het geloof in de 
toekomst. 



In de pauze van deze dienst kregen we chocolademelk (voor de liefhebbers met slagroom) en 
kerstkransjes aangeboden. 
Het kerstverhaal werd verteld door Anna Tilma die ons wist te boeien met haar  versie over de 
kerstbelevenis van Papa Panov.   
Papa Panov die als schoenmaker een pover bestaan leidde, 
maar voor iedereen klaarstond en op kerstavond 
droomde van bezoek van Jezus. Dit bezoek kreeg hij onder 
andere in de vorm van de verkleumde straatveger die bij 
hem mocht opwarmen  en een kopje koffie kreeg en de vrouw 
met baby die uit huis was gezet maar bij hem te eten kreeg en 
schoentjes voor de baby. 
Is het geen mooie gedachte dat we allemaal als Papa Panov zouden 
zijn? We hebben toch allemaal de warmte en het licht nodig 
waarover in deze dienst werd gesproken en stilgestaan. 
Niet alleen tijdens de kerst maar het hele jaar zijn er mensen om ons heen die ons nodig 
hebben, al is het maar even de vraag hoe het gaat of een schouderklopje. 
Het dankgebed werd uitgesproken door Durk Hooijenga  en bij de uitgang stond een collecte 
voor de warme huiskamers van het Leger des Heils. 
Aansluitend op deze bijzondere kerstviering was er nog een  
zeer goed verzorgde broodmaaltijd en werd  het Onze Vader 
nog gezamenlijk gebeden. 
Bij de uitgang stonden fruitpakketten klaar voor zieken en 
alleenstaanden die niet bij deze dienst aanwezig konden 
zijn en werd ons gevraagd deze hier en daar te bezorgen. 
Mooi dat we deze dienst weer samen konden vieren. 
Diaconie en plattelandsvrouwen heel hartelijk dank dat dit mede 
door uw warme inzet mogelijk is geweest.       
Nanne de Haan.          
                  
 

NIEUWS OVER DE 

 

 

 
In november 2022 hebben we aangekondigd dat we dit jaar weer een bazaar willen 
organiseren. 
Inmiddels is er een datum bekent: vrijdag 12 mei 2023. 
De bazaar is voor het hele dorp. Iedereen uit het dorp is zeer welkom om mee te helpen  of om 
op deze dag een kijkje te komen nemen. Het geld wat binnen komt, gaat naar een doel waar 
heel het dorp van kan meegenieten. 
Dit jaar willen we graag een mooi speeltoestel voor de onderbouw van de basisschool “de 
Twirre” meehelpen te realiseren. Na de verbouwing van de school is het schoolplein aan een 
opknap beurt toe.  We hebben gekozen om het speeltoestel “Roodkapje” hier te laten plaatsen.  
De denktank van de bazaar is dan ook volop bezig om plannen te maken om dit financieel 
mogelijk te kunnen maken. Maar dan moet er wel  geld komen!  
 
Deze bazaar krijgt het thema “De maaitiid” .  
 



Hier willen we activiteiten aan koppelen. We organiseren een fotowedstrijd. Kijk nu alvast 
om je heen, het voorjaar begint soms al vroeg! We maken binnenkort bekend waar je deze 
foto naartoe kunt sturen. De foto’s zullen door een vakkundige jury bekeken en beoordeeld 
worden.  
  
Ook is er natuurlijk weer de jaarlijkse lotenactie en de verkoop van artikelen, hiervoor kunt je 
nu al kleine verkoopbare spulletjes inleveren bij Zwanie van de Schaaf, de Opfeart 3. Dit kan 
bv. zijn handdoeken of toiletartikelen.  Of levensmiddelen, DE punten. En ook  ouderwetse  
wekpotten die kunnen we leuk opvullen.  Of  speelgoed, liever geen boeken.   
Ook komt er weer een taartbak wedstrijd. Nieuw wordt de gelegenheid om een groeps-, of 
gezinsfoto te laten maken en er komt een schilder workshop. Hiervoor komen t.z.t. nog 
aanmeldingsformulieren.    
De handwerkdames zijn al weer druk bezig met de traditionele sokken. Omdat het nu de tijd is 
voor gebreide sokken, is de verkoop hiervoor al gestart bij de dagwinkel.   
De school denkt mee voor activiteiten waar we de schoolkinderen bij kunnen inzetten. 
 
Volg de dorpskrant “NUED” en “Tsjerkenijs” dan blijft je  op de hoogte van de 
ontwikkelingen van de bazaar! 
 
Groet, Bazaar commissie. 
Aukje, Piet, Klaas Evert, Zwanie, Foeke, Hieke, Tini en Wietske.   
 

 
DANKBETUIGING 
 
 

Loslitte… mar foar altyd yn ús hert 
 

Douwe Travaille 
 

Lâns dizze wei wolle wy elkenien tank sizze foar it meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave 
man, ús heit, pake en oerpake. 

 
It hat ús goed dien. 

Fam. Travaille 
 

Minnertsgea, jannewaris 2023 
 

 
 
 
 



 
Collecteweek ZOA van 27 maart t/m 1 april 2023 
’n Uurtje voor een mens in nood 
Meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht voor een 
oorlog of natuurramp. Zij lijden honger, hebben dorst en 
leven onder erbarmelijke omstandigheden. 
Noodhulporganisatie ZOA helpt hen. Loopt u tijdens de 

collecteweek een uurtje mee voor een vluchteling?  
Een ramp overkomt je, net als een oorlog. Denk aan aardbevingen en overstromingen, aan de 
oorlog in Oekraïne, aan de terreur in Myanmar. Angst en verdriet overheersen. Van de ene op 
de andere dag sta je met lege handen en ben je alles kwijt.  
Voor Petro 
Zoals de 65-jarige Petro in Oekraïne. Hij verloor bij een raketaanval zijn schoonzoon en zijn 
dochter raakte lichamelijk beperkt. Petro moet nu alleen voor zijn twee kleinkinderen zorgen. 
Samen met jouw hulp kan hij weer een leven opbouwen. De ZOA-collecte is ook voor Aisa in 
Nigeria, Keyrat in Ethiopië en vele andere slachtoffers van een natuurramp of oorlog. ZOA is 
in circa vijftien landen actief, waaronder Colombia, Myanmar, Soedan, Syrië en Oekraïne. 
Schoon water 
De christelijke noodhulporganisatie ZOA helpt in de eigen regio of in een buurland met 
noodhulp, denk aan voedsel, schoon drinkwater en onderdak. ZOA helpt ook bij het 
opbouwen van een nieuw bestaan, net zolang totdat mensen zichzelf weer kunnen redden. 
Naast gebed voor vluchtelingen wereldwijd is voor noodhulp veel geld nodig. Daarom houdt 
ZOA ook dit jaar een huis-aan-huis collecte: van 27 maart tot en met 1 april 2023. Loopt u 
of loop jij voor kwetsbare mensen in nood een uurtje langs de deuren?  
Meld je dan aan! 
Contactpersoon ZOA Minnertsga 
Anna Tilma  
 


