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OVERDENKING 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal 
(psalm 121.1) 
 
In het leven krijgen we allemaal wel eens te maken met situaties die we 
niet kunnen overzien. Eigenlijk geldt dat iedere dag weer. We kunnen 
plannen maken, de dag indelen, hebben een lijstje met alles wat gedaan 
moet worden, maar uiteindelijk hebben we geen dag zelf in de hand.  
Er kan van alles gebeuren, wat we niet kunnen voorzien. En zo is het 
dus met ons hele leven. We hebben verlangens, wensen en dromen en 
toch...komen niet alle dromen uit. Maar een mens is veerkrachtig en 
zoekt wegen om houvast te vinden in het leven. En zo kan je zeggen dat 
je in heerlijke weelderige dalen kan verkeren, waarbij alles goed lijkt te 
gaan en soms besef je dat je opeens op die helling van de berg zit, 
waarbij je niet weet hoelang je nog de helling op moet om op het topje 
van de berg te komen, zodat je weer enig uitzicht ervaart.  
 
Deze vakantie waren wij dichtbij de Franse Alpen...en voor mij als 
echte klei-fries, is dat niet mijn natuurlijke habitat. Het ziet er geweldig 
uit hoor die bergen en heel indrukwekkend maar, als je achter het stuur 
zit en je samen hebt besloten om naar een waterval te gaan en de wegen 
wat steiler en smaller worden, dan voel ik mijn hart toch iets sneller 
kloppen en worden mijn handen die aan het sturen zijn wat klam.  
Vervolgens komt de eerste haarspeldbocht. Niet kunnen zien waar die je 
gaat brengen en toch de moed verzamelen om nog meer omhoog te 
gaan. Na de bocht zag ik nog een hele steile haarspeldbocht en ik durfde 
niet meer. De paniek sloeg toe en ik durfde niet meer vooruit, zeker niet 
achteruit en al helemaal niet de haarspeldbocht op om naar de 
parkeerplaats te gaan. Gelukkig bleef mijn vriend rustig en heeft hij het 
stuur overgenomen. Terwijl we de waterval niet konden vinden, vonden 
we op die berg wel een kerkje. Daar hebben we onze tactiek besproken, 
hoe we het beste weer naar beneden konden komen. Ik lopend en mijn 
vriend met de auto.   
Terwijl we op die berg waren moest ik aan psalm 121 denken. De 
psalmist verwacht de hulp van boven, slaat juist zijn ogen op naar de 
bergen. Het is een mooie psalm, vol vertrouwen op God.  
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We weten niet hoe onze dag er morgen uit gaat zien, wat voor bergen er 
nog te wachten staan in ons leven. En toch, mogen we weten dat God 
met ons meegaat die bergen op. We kunnen nog steeds tegen dingen 
opzien, bang zijn of veel moeiten ervaren. Toch geloof ik, dat als je met 
God die bergen opgaat, hij je plaatsen geeft om even uit te rusten, 
vonkjes van hoop laat zien en mensen geeft die je helpen als het nodig 
is.  
Tsjikke Bloem. 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND SEPTEMBER 
 
Zondag 3 september  
9.30 uur Ds. R. van Zessen, Achlum 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Eeke Tilma 
 
Zondag 10 september Heilig Avondmaal 
9.30 uur Ds. T. Osinga, Franeker 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Avondmaalscollecte  
De paaskaars wordt aangestoken door Jins Joostema 
 
Zondag 17 september Startzondag 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Jesse de Haan 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 24 september  
9.30 uur Mevr. A. Dijkstra v/d  
                                                                       Woude, Itens 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte: Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Sietske Joostema 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
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AGENDA 
6 september Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar  
6  september Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
13 september  Ouderenreisje, vertrek om 12.15 uur bij de Twaskar 
                        (zie pag. 22/23) 
18 september Redactievergadering bij H. Andringa om 20.00 uur 
20 september Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 
24 september  Afscheid ds. J. Lindeboom van 15.00 – 17.00 uur in  
                       MFA ‘De Doarpsfinne’ (zie pag. 6) 
25 september  Uitleg voor  de ‘omtinkers’ om 13.30 uur in de Twaskar   
                    (zie pag. 15) 
 
 
STARTZONDAG 
Op zondag 17 september mogen we weer starten met het nieuwe 
seizoen. Vol frisse moed, gaan we dit seizoen tegemoet met als thema: 
Ga Mee!  
We willen met elkaar optrekken, in actie komen en getuigen van Gods 
liefde en trouw.  
Op zondag beginnen we om 8:30 uur met een ontbijt. Als het mooi weer 
is, willen we dit op de parkeerplaats voor de buurtsuper organiseren. Bij 
slecht weer zitten we in de Twaskar.  
Geef je op voor het ontbijt! Dat kan bij: 
Wally of Marjan  
 
Graag Vóór 10 september opgeven!! 
 
Aansluitend zal er een interactieve viering zijn. Nodig vooral buren of 
dorpsgenoten uit om mee te gaan. Ga mee, zeg niet nee, maar sta op en 
doe mee!  
 
De jeugdouderlingen en kerkelijk werker Tsjikke.  
 
 
 
UIT DE KERKENRAAD 
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Het is nog volop vakantietijd, er zijn nog veel mensen met vakantie 
maar toch de tijd gaat door en het gaat snel. 
Dit schrijven, voor het septembernummer, is nog twee weken voordat 
de scholen weer gaan beginnen en daarmee neemt ook het dagelijks 
leven weer zijn gewone gang. 
Voor het kerkelijk leven in Minnertsga betekent het dat we weer druk 
zijn met de voorbereidingen voor het komende (winter) seizoen. 
De startzondag en de activiteiten, het heeft allemaal zijn voorbereiding 
nodig en zo zijn er dus al gemeenteleden die er al weer druk mee zijn 
om alles in orde te maken. Zo is er weer van alles wat de aandacht 
vraagt,  het invullen van het pastoraal plan bijvoorbeeld. 
Het plan wordt opgepakt en waar nodig aangepast maar nu hebben we 
U als gemeentelid nodig voor de invulling. Samen het werk oppakken 
zodat het werk in de gemeente samen wordt gedaan. 
Meld u aan, en of als U gevraagt wordt zeg niet nee maar doe mee, we 
hebben elkaar steeds meer nodig voor alle taken die in de kerk en 
gemeente te doen zijn. 
Voor vragen en informatie kunt u altijd terecht bij de leden van de 
kerkenraad. 
Nogmaals, Doe Mee want het gaat Goed als je het SAMEN doet. 
 
De Fam. Hoekstra  (Hylke en Wally) laat weten dat ze op maandag 4 
september 60 jaar getrouwd zijn. 
Namens de gemeente en kerkenraad onze hartelijke felicitaties en we 
wensen hen Gods zegen voor de toekomst. 
Namens de kerkenraad, Jitse Kuiken. 
 
KLEINE GROEPJES 
Het winterwerk mag weer van start gaan! De kleine groepjes starten in 
oktober. Ieder gemeentelid kan zelf een klein groepje starten met andere 
gemeenteleden of geïnteresseerden. De afgelopen twee jaar zijn er 
verschillende groepjes gestart. Er zijn veel vruchtbare, gezegende 
ontmoetingen geweest. Zit u/jij nog niet bij een groepje, dan heeft u nog 
even de tijd om een beslissing te maken. Op het invulformulier bij het 
kerkblad kan een groepje of een individu zichzelf opgeven. Er kunnen 
dus ook losse opgaven zijn, waarbij een groep gevormd wordt.  
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KLEINE TASJES VOOR KINDEREN 
Naast de avonden over geloofsopvoeding willen we ook iets aanbieden 
voor gezinnen om mee aan de slag te gaan. Dit jaarthema is: Ga Mee! 
Zo gaan we het aankomende seizoen met verschillende mensen uit de 
Bijbel op pad. In de diensten van: 17 september, 8 oktober, 5 november 
en 3 december kunnen deze tasjes opgehaald worden en zal er ook 
aandacht voor zijn. Dit zijn soms themadiensten of de kerkelijk werker 
zal specifiek aandacht geven aan het onderwerp op die zondag. Kan je 
niet aanwezig zijn, maar wil je wel zo'n tasje? Geef dat dan door aan 
een jeugdouderling.  
De jeugdouderlingen & Tsjikke. 
THEMA-AVONDEN GELOOFSOPVOEDING 
Dit seizoen willen we aandacht besteden aan het doorgeven van geloof 
aan kinderen. Als ouders kan je hier best wel eens mee worstelen of 
vragen over hebben. Hoe mooi en waardevol kan het zijn om met een 
groepje ouders hierover in gesprek te gaan. We willen 5 bijeenkomsten 
organiseren waarbij we actief aan de slag gaan met geloofsopvoeding. 
In het kerkblad van oktober komt nog specifiek een tijd en plaats te 
staan. Heb je interesse: Geef je dan op bij de kerkelijk werker: Tsjikke 
Bloem. Gegevens staan op de laatste pagina van het kerkblad.  
 
10 oktober  -  Ontvangen en doorgeven  
Heb je er al wel eens bewust bij stilgestaan wat jij aan je kind 
doorgeeft? Welke thema’s en waarden draag je uit in de opvoeding? 
 
14 november - Bidden en Bijbellezen  
Wat is het juiste moment? Hoe pak je het aan? Hoe sluit je aan bij de 
belevingswereld van je kinderen? Wat als je kinderen nogal verschillen 
(bijvoorbeeld qua leeftijd)? 
 
9 januari – Positief opvoeden 
Opvoeden… is dat je kind in alle vrijheid de wereld laten ontdekken? 
Of juist binnen een besloten omgeving je kind leren hoe het hoort? Hoe 
vind je de juiste balans? Welke waarden en normen spelen in jullie 
gezin een rol?   
 
13 februari – Het geloof voorleven 
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Hoe ga je praktisch aan de slag met je eigen geloof en wat laat je zien 
aan je kinderen? Wat doe je met moeilijke vragen? 
 
12 maart – Hoe hebben andere ouders het gedaan? 
We gaan in kleine groepjes met andere generaties in gesprek. Wat 
kwamen zij tegen bij het opvoeden en is het nu anders dan vroeger? 
 
De jeugdouderlingen en Tsjikke Bloem. 
 
UITWERKING PASTORAALPLAN 
Zoals u misschien wel weet is er gewerkt aan de uitwerking van een 
nieuw pastoraalplan. Dit plan is ook getoond en besproken op een 
gemeenteavond in de kerk op 4 juli jongstleden. In de kerk omdat de 
mensen die niet aanwezig konden zijn via de livestream de vergadering 
konden volgen. 
Er zijn enkele opmerkingen door de aanwezigen geopperd en die 
moeten nog uitgewerkt worden. Dan gaat het vooral over het onderwerp 
jeugd waar we nog aandacht aan geven in het pastoraalplan. 
Wij presenteren nu het pastoraalplan in Tsjerkenijs zodat u er allemaal 
kennis van kunt nemen.  
Daarnaast doen we ook een beroep op u.  
Wilt u ook een functie, die bij u past, gaan vervullen namens de kerk? 
Wij zijn nog op zoek naar mensen die willen deelnemen in het 
Presentieteam of misschien lijkt het u leuk om mee te denken over het 
Groepspastoraat. En natuurlijk zijn we altijd op zoek naar Omtinkers. 
Schroom niet en meld u aan. Wij stellen dat zeer op prijs! 
U kunt zich opgeven bij Nel Haarsma-Vrieswijk. Telefoonnummer 
0518-471825 of 06-10983386 en emailadres is n.haarsma@ziggo.nl 
Informatie voor de omtinkers is op 25 september (uitnodiging  zie pag. 
15). 
Nog een positieve nabrander, er zijn al 5 mensen die ja hebben gezegd 
om coördinator te worden en er zijn ook aanmeldingen voor enkele 
andere functies. 
Daar zijn we heel erg blij mee. Samen de schouders eronder.     

  Mei elkoar sichtber foar God! 
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Taakomschrijvingen pastoraat 

Protestantse Gemeente Minnertsga 
 
Voorwoord  
Het wordt voor de Protestantse Gemeente te Minnertsga steeds 
lastigere om voldoende ouderlingen te vinden.  
Verschillende oorzaken spelen hierbij een rol:  
•  Mensen hebben geen tijd voor deze taak.  
•  Mensen vinden zichzelf niet geschikt voor deze taak.  
•  Mensen weten niet precies wat de taak inhoudt.  
 
De kerkenraad heeft zich afgevraagd: hoe kunnen we met dit 
probleem omgaan? Wellicht moeten wij het pastoraat opnieuw 
inrichten, zodat er meer draagvlak gecreëerd wordt om als gehele 
gemeente pastoraal actief betrokken te zijn.  
De kerkenraad is aan de slag gegaan en heeft een nieuwe opzet voor 
het pastoraat ontwikkeld. Deze nieuwe opzet is met de 
gemeenteleden besproken en daarna heeft de kerkenraad in het 
voorjaar van 2022 de nieuwe opzet van het pastoraat aangenomen.  
De factsheet op blz. 2 van dit document geeft het overzicht van de 
nieuwe opzet voor het pastoraat.  
Omdat het een opzet voor het pastoraat op hoofdlijnen is heeft de 
kerkenraad vervolgens een commissie gevormd die de opdracht heeft 
gekregen om de taakomschrijvingen te maken voor de verschillende 
onderdelen van de nieuwe opzet voor het pastoraat.  
De commissie is aan het werk gegaan en heeft concept-
taakomschrijvingen gemaakt voor de verschillende onderdelen van de 
nieuwe opzet. Deze concept-taakomschrijvingen heeft de commissie 
als eerste besproken met de huidige contactpersonen en vervolgens 
met de kerkenraad.  
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Na beide gesprekken heeft de commissie een paar kleine aanpassingen 
in de concept-taakomschrijvingen gedaan en vervolgens de concept-
taakomschrijvingen definitief gemaakt.  
Het resultaat ligt voor u.  
Wij hopen dat de nieuwe opzet voor het pastoraat en de daarbij 
behorende taakomschrijvingen mag bijdragen aan: ‘Mei elkoar 
sichtber foar God!’  
De commissie bestaat uit Nel Haarsma, Cas Pieksma, Jo de Schiffart, 
Tsjikke Bloem en Tineke Klei (extern begeleiding)                       
                                                                                              Minnertsga, juni 2023   
 

 
 
 
Coördinatoren 
Algemeen 
• Spin in het web.  
• Minimaal 4 gemeenteleden.  
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• Goed bereikbaar op een speciaal 06-telefoonnummer (incl. 
whatsapp) en emailadres.  
• Om de vier weken heeft een coördinator een week 
telefoondienst.  
• De coördinatoren hebben inzicht in het ledenregistratie 
systeem (LRP).  
• De coördinatoren zijn geheimhouding verplicht ten aan zien van 
zaken die hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komen en een 
vertrouwelijk karakter dragen. Dit blijft bestaan nadat zij hun taak 
hebben beëindigd (KO ord 4-2).  
Taken coördinator  
• Goed kunnen luisteren.  
• Het doorgeven van meldingen en vragen die binnenkomen 
zoals rouw, probleem, ziekte, ziekenhuisopname aan het pastoraal 
team of de omtinkers.  
• Bij niet pastorale vragen verwijst de coördinator door naar bijv. 
de koster of het CvK.  
• Bij overlijden de vraag stellen: wilt u dat er iemand bijv. de 
pastor langs komt? Dan doorverwijzen naar de pastor, anders 
eventueel naar het pastoraal team.  
• Het verzorgen van het briefje op de zondag met de namen van 
de mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis.  
• Het doorgeven van de namen voor pastoralia in het kerkblad 
aan het pastoraal team.  
• Het doorgeven van huwelijksjubilea van 80- aan de omtinkers.  
• Bijhouden van de vragen die binnenkomen en de daarbij 
gedane acties.  
 
 
Pastoraal team  
Algemeen  
• Het pastoraal team bestaat uit de pastores en 4 ouderlingen.  
• Krijgen verzoek om pastorale bijstand door van de coördinatoren.  
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• Komt verzoek om pastorale bijstand niet via de coördinatoren dan 
meldt dit team het verzoek bij de coördinatoren.  
• Het pastoraal team is geheimhouding verplicht ten aan zien van 
zaken die hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komen en een 
vertrouwelijk karakter dragen. Dit blijft bestaan nadat zij hun taak hebben 
beëindigd (KO ord 4-2).  
Taken pastoraal team  
• Verlenen pastorale bijstand in bijzondere pastorale situaties 
zoals bijv. bij langdurige ziekte, overlijden, verlieservaring, burn-out.  
• Zij hebben regelmatig overleg en bespreken wie het verzoek 
oppakt, dit kan zowel fysiek als telefonisch of digitaal.  
• Zij gaan meestal op bezoek om pastorale bijstand te verlenen.  
• Namen voor pastoralia in het kerkblad worden door de 
coördinatoren doorgegeven aan het pastoraal team. Het pastoraal 
team maakt daarvan een bericht voor het kerkblad.  
 
Opm.:  
Als het lastig wordt om ouderlingen te vinden voor het pastoraal team 
dan bestaat de mogelijkheid om 2 ouderlingen van dit team te 
vervangen door 2 pastorale medewerkers. Dit zijn gemeenteleden die 
dezelfde taak hebben als de ouderlingen maar zij zijn geen 
ambtsdrager.  
Ook na een evaluatie (bijv. na 2 jaar) kan hiertoe worden besloten.  
 
Omtinkers  
Algemeen  
• Een omtinker is geen ambtsdrager.  
• Een omtinker krijgt max. 5 te bezoeken adressen van  
gemeenteleden.  
• Er zijn 20-25 omtinkers.  
• Er is één ouderling die als taak heeft het coördineren van het 
werk van de omtinkers de zgn. omtinker-ouderling.  
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• De omtinkers zijn geheimhouding verplicht ten aan zien van 
zaken die hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komen en een 
vertrouwelijk karakter dragen. Dit blijft bestaan nadat zij hun taak 
hebben beëindigd (KO ord 4-2). 
Taken omtinkers  
• Iedere 80-plusser krijgt minimaal twee keer per jaar bezoek van 
een omtinker.  
• een omtinker krijgt de geboortedatum en eventueel 
huwelijksdatum en datum overlijden van de partner van de te 
bezoeken personen.  
• Omtinkers gaan langs bij huwelijksjubilea van alle 
gemeenteleden bij: 50, 55, 60, 65 en 70 jaar huwelijk.  
Ze nemen namens de kerk een bloemetje mee van €15,00.  
• Verjaardagen van 80-plussers worden 2 keer per jaar 
gezamenlijk gevierd in de maanden april en november. De omtinkers 
organiseren dit met de verantwoordelijke ouderling.  
• Voor pastorale bijstand lichten de omtinkers het pastorale 
team in.  
• De omtinker krijgt het adres van mensen die 80 jaar worden 
van de coördinator.  
• Bij een overlijden kan een omtinker met een ouderling mee. 
Zij/hij wordt altijd door een ouderling (pastoraal team) op de hoogte 
gebracht.  
• De omtinker bezoekt ook mensen die extra aandacht nodig 
hebben (80-).  
Taken omtinker-ouderling  
• De omtinker-ouderling is de aanspreekpersoon voor de 
omtinkers.  
• De omtinker-ouderling organiseert 2x per jaar een thema-
avond voor de omtinkers.  
 

 
Groepspastoraat 
Algemeen 



12 
 

 Het team groepspastoraat verzorgt bijeenkomsten met een 
pastoraal thema. 

 Het team bestaat uit de pastor, 1 ouderling en 2 
gemeenteleden. 

 Het groepspastoraat is geheimhouding verplicht ten aanzien 
van zaken die hun in de uitoefening van hun taak ter kennis 
komen en een vertrouwelijk karakter dragen. Dit blijft bestaan 
nadat zij hun taak hebben beëindigd (KO ord 4-2). 

Taken groepspastoraat  
• Zij onderzoeken waar behoefte aan is wat betreft 
groepsbijeenkomsten met een pastoraal thema en organiseren 
vervolgens bijeenkomsten.  
• Groepen die regelmatig een bijeenkomst zouden moeten 
kunnen bijwonen zijn o.a.:  
• Nieuwe mensen  
• Doopouders  
• Gezinnen met kinderen in een bepaalde leeftijdscategorie  
• Mensen met verlieservaring  
• Ouderen  
•   Organiseren van de start, afsluiting en evaluatie van de ‘kleine 
groepjes’ van gemeenteleden die elkaar maandelijks ontmoeten rond 
een thema.  
•  Maken van een schema (taken) voor de wekelijkse 
koffieochtenden.  
 

Presentieteam  
Algemeen  
• Team bestaat uit 2 of 3 gemeenteleden.  
• Krijgt gegevens door van de coördinatoren.  
• Het presentieteam is geheimhouding verplicht ten aan zien van 
zaken die hun in de uitoefening van hun taak ter kennis komen en een 
vertrouwelijk karakter dragen. Dit blijft bestaan nadat zij hun taak 
hebben beëindigd (KO ord 4-2).  
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Taken presentieteam  
• Nieuw ingekomen mensen in de gemeente: bezorgen een 
goodiebag met o.a. een folder van de gemeente, het kerkblad,……..  
• Nieuw ingekomen mensen in het dorp: een speciale 
welkomskaart  
• Aandacht besteden aan geboortes in het dorp.  
• Zondagse bloemengroet: dit gebeurt in overleg met de Diaconie 
en de bloemenbezorgers.  
 
OMTINKERS 
Voor de nieuwe plannen van het pastoraat zijn omtinkers nodig. Dit is in 
het pastoraat een belangrijke taak.  
Vanuit de Bijbel weten we dat Jezus ons daarin een geweldig voorbeeld is. 
Hij was bewogen met de zieken en zwakkeren. Eigenlijk is het voor ons 
allen een taak, om  de mensen die dat nodig hebben aandacht en warmte te 
geven. 
Een omtinker mag namens  de gemeente deze taak gaan doen. De 
contactpersonen  die dit bezoek werk voorheen deden, zijn in mei over de 
veranderingen geïnformeerd.   
Een omtinker krijgt max. 5 adressen. 
Wanneer je weinig tijd hebt dan zijn 2 of 3 adressen ook goed.  Je kan 
aangeven wat voor soort adres bij je past. Hierbij willen we graag gebruik 
maken van ieders mogelijkheid en talenten.  
Het adres waar aan je gekoppeld wordt ga je dan minimaal 2 keer per jaar 
een bezoekje brengen. 
Het is niet nodig dat je kerkelijk actief bent, wanneer je aandacht en tijd 
aan je medemens belangrijk vindt ben je nodig. Het zou fijn zijn wanneer 
we er in ons dorp naar iedereen wordt omgekeken die dat nodig heeft. 
Jong, oud, ziek of sterk. En wanneer er bij je adressen moeilijkheden zijn, 
of bijzonderheden dan is er het pastorale team om je te ondersteunen.    
Lijkt het je leuk om ook mee te doen als omtinker dan ben je van harte 
welkom op maandagmiddag  25 september om 13.30 uur in de 
Twaskar. Daar krijg je meer uitleg.  
De  contactpersonen die het bezoekwerk eerder deden worden 
persoonlijk uitgenodigd en worden ook hier verwacht.  

Verslag Kerkenraadsvergadering op woensdag  
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19 april 2023 in de Twaskar. 
Opening  
De voorzitter heet iedereen welkom en leest een stuk voor uit  Dagboek: 
De Goede strijd  en gaat voor in gebed.  
Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 22 februari 2023 en 
verslag gemeenteavond  maart 2023. 
Enkele tekstmatige aanpassingen in de notulen van het verslag van 22 
februari. 
Moeten de verslagen van kerkenraadsvergadering eerder in Tsjerkenijs, 
dit laten zoals het nu is. Eerst het verslag goedkeuren door de 
kerkenraad en daarna publiceren in Tsjerkenijs. De verslagen van  
kerkenraadsvergadering eerder opsturen naar kerkenraadsleden. 
Mededelingen en ingekomen stukken  
Van de gemeenten: Tzummarum, Oosterbierum-Wijnaldum en 
Sexbierum hebben we een uitnodiging ontvangen met het verzoek van 
samenwerking. 
Jitse is hierbij aanwezig geweest in Sexbierum. Met als doel om in de 
toekomst mogelijk tot samenwerking om te komen tot een 
regiogemeente of iets dergelijks. Op 19 september a.s. is het volgende 
overleg met de regio, we sluiten hier graag bij aan. Jitse stuurt nog een 
verslag van het overleg rond en dit kunnen we op de volgende agenda 
bespreken. 
Preekrooster: 
Preekrooster voor 2023 is klaar en verwerkt. 
Tsjikke en Froukje gaan hier mee aan de slag, wordt vervolgd. 
Rooster van aftreden: 
Aftredend of herkiesbaar. 
Willem en Wietske, Wietske, Wally en Oege. Durk, aftredend. 
Tini gaat nog een periode door. 
Graag voor de kerkenraadsvergadering van 28 juni doorgeven wat jullie 
doen aftredend of herkiesbaar. 
Missie visie en opzet Pastoraat. 
Pastoraalplan is klaar en besproken met contactdames. 
Op 10 mei een extra kerkenraad vergadering om de nieuwe opzet van 
het Pastoraat te bespreken. 
Jeugdwerk  
Tasjes zijn nog niet verstuurd, nog niet klaar. 
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Oud ijzer bak waar wordt deze voor gebruikt. Deze wordt gebruikt voor 
extra diensten e.d. zoals; het kruis (Pasen), Zandtovenaar en speciale 
diensten 
Klaas Struiksma wil een spelmiddag organiseren met de kinderen om in 
gesprek te komen over het geloof e.d.  
Tijdens de themadienst op 1 april is er ca. € 550 euro gedoneerd aan de 
Cliniclowns. 
De opbrengst komt uit de spaarpot van de kinderkerk en is nog 
aangevuld door het jeugdwerk en diaconie. 
Op 8 oktober aanstaande is er een theaterdienst met Cliniclowns. 
Diaconie 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Notulen: Wat is een deelstation: is een kast met spullen om te ruilen 
(maandverband, voor wie het niet kunnen betalen) in overleg met het 
IDO in Franeker, waar deze geplaatst moet worden. 
Verder geen vragen. 
Kerkrentmeesters 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Tsjikke krijgt per 1 juli extra uren en gaat naar 32 uren. 
Donderdags is haar vrije dag. 
Er wordt door de gemeente Waadhoeke gevraagd of er nieuwe witte 
verlichting mag worden aangebracht om de toren te verlichten, er komt 
een wit licht wat beter past bij de toren, dit is akkoord in de kerkenraad. 
Ouderlingenberaad: 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Verder geen mededingen, de stuurgroep heeft het nieuwe pastorale plan 
klaar. 
Rondvraag: 
*In een andere gemeente waar wij waren was dat er gemeente leden bij 
elkaar kwamen om samen te eten en om elkaar te leren kennen. Het 
werd Tafel en Stoel genoemd. Dus met elkaar samen eten wie dat wil, 
de ene keer voor iemand koken (de tafel) en de andere keer schuif je 
aan (de stoel).  
Dit is het onderzoeken waard en zeker oppakken. En samen eten met de 
kleine groepen op het af te sluiten.  
Op dinsdagmorgen hier informeren als er draagkracht voor is en we 
plaatsen een stukje in het Tsjerkenijs. 
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*Ook wil ik nog even terugkomen op de Kerststal in de toren van de 
kerk. Volgend jaar geen aankleed poppen meer maar de kinderen van de 
basisschool de Twirre.  
Dit vraagt natuurlijk de nodige voorbereiding en medewerking van de 
school zelf, dit eerst maar even afwachten. 
*Er mag tijdens de mededelingen in de kerkdienst best gezegd worden 
wie de leiding hebben van de Kinderkerk.  
Voor de dienst even melden bij de ouderling van dienst wie de 
kinderkerk doet dan kan het bij de afkondigingen. 
*Tijdens de dienst in de consistorie vallen de kinderen van hun stoelen 
af. Volgens Margreet is het het beste dat ze op krukken gaan zitten. 
Stoelen zijn niet geschikt en veilig. 
Magreet en Anno maken hiervoor een voorstel, wordt vervolgd. 
*Even voorstellen in Tsjerkenijs, doorgaan en niet mee stoppen. Veel 
gemeenten leden kijken uit naar het nieuwe verhaal, wordt vervolgd, 
zijn nog mensen bezig om een stukje te schrijven. Afke komt in het mei 
nummer van Tsjerkenijs, Nel overlegt dit met Griet. 
*Ik bin bliid dat de minsken yn in rolstoel yn tsjerke binne, mar sy 
steane yn it paad. As der wat bart kin wy mei syn allen gjin kant út.  
B.g. at der ien ûnwel wurd en der moat in brancard komme  of at de 
brandweer komme moat.  
Kin der net in pear stuollen út dat de rolstuollen der  stean kinne?  
*We laten zoals het nu is en willen de mensen niet apart in een hokje 
zetten. 
Dit hebben we in het verleden zo al bepaald en er is genoeg ruimte om 
te passeren. 
*Een verzoek van de Schoonmaakploeg: Graag iedereen zijn eigen 
spullen opruimen na de dienst. De schoonmaakploeg is er niet voor op 
de spullen op te ruimen en weten ook niet waar alles moet worden 
opgeruimd. 
*Kan er ook nog een scherm voor de ouderlingbanken komen. Hier 
komen de kerkrentmeesters op terug. 
Schermen staan op zwart tijden de preek in de kerk, de mensen thuis 
kunnen de voorganger gewoon zien. 
Er is afgesproken dat er geen beelden van de kerkbezoekers in beeld 
komen, eenieder die dit graag wil zien is van harte uitgenodigd tijdens 
de kerkdiensten. 
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*Kunnen er ergens ook Qr-codes voor de collecte in de kerk komen op 
de collecte pongen of banken, wordt vervolgd. 
*Moet er ook een AED-apparaat in de kerk komen. 
Er zijn al diverse AED’s met hulpverleners aanwezig in dorp en dit 
hoeft niet speciaal meer in de kerk. 
*Bhv-protocol weer oppoetsen en ronddelen. 
Er wordt afgesproken dat de kerkrentmeesters dit eerst gaan 
actualiseren. 
*Iedereen van de kleine praatgroepen wordt uitgenodigd om 
gezamenlijke het seizoen af te sluiten. 
Cas sluit de vergadering met een gebed. 
 

 
Notulen gemeente-avond 4 juli 2023 – Nieuw 
pastoraal plan 
Nel Haarsma heet iedereen welkom, daarna opent Tsjikke Bloem 
de avond met gebed en het aansteken van de paaskaars.  
 
Tineke Klei geeft een presentatie over het nieuwe pastorale plan.  
 
Na de pauze gelegenheid om vragen te stellen of opmerkingen te 
maken. De volgende opmerkingen/vragen komen aanbod: 

 Let erop dat het klikt tussen de omtinker en de pastorant. Vraag 
eerst of dit kan? 

 We mogen meer getuigen van ons geloof en dit ook uitstralen 
naar jongeren en mensen buiten de gemeente.  

 De coördinatoren hebben best een grote taak.  
 Bij wie kan ik het aangeven als ik een taak wil vervullen? Op dit 

moment bij Nel Haarsma. Hier moeten we nog even naar kijken.  
 Komt dit stuk ook in het kerkblad? Ja, in het nummer van 

september kan een korte samenvatting komen.  
 Kunnen de 70+'ers ook deelnemen als vrijwilligers in het 

pastoraat, omdat je als 70+'er niet meer in de kerkenraad 
deelneemt. Natuurlijk kan dat! Iedereen mag een taak vervullen 
in het pastoraat.  

 De bloemengroet voor het hele dorp is geweldig!  
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 Iedereen is heeft de taak om iets te melden bij de coördinatoren. 
Vraag dan wel even of degene die het betreft bezoek of contact 
met de kerk wil, maar we zijn allemaal de ogen en oren van de 
gemeente en hebben allemaal al een pastorale taak.  

 De kleine groepjes zijn heel mooi en waardevol. Vraag nieuwe 
mensen om mee te doen!  

 De ouderlingen gaan nu ook vaak op bezoek bij mensen die zelf 
niet om bezoek vragen of die het moeilijk vinden om contact te 
leggen. We moeten mensen niet uit het oog verliezen, die in het 
grijze gebied zitten.  

 Het stukje in het kerkblad over Ds. Lekkerkerker van Sybe 
Joostema was erg inspirerend.  

Cas eindigt de avond met een paar korte woorden over wat de 
Bijbel zegt over geestelijke zorg verlenen en sluit af met een 
dankgebed.  
 
Er kunnen de aankomende dagen nog een aantal vragen of opmerking 
via de mail of telefoon komen van mensen die thuis meegekeken 
hebben.  
Tot nu toe is er een vraag gekomen van een gemeentelid, die een stukje 
over de jeugd mist in het pastorale plan, nu lijkt het plan toch gericht op 
ouderen. We nemen dit belangrijke punt mee.   
 
 
DIACONIE 
Heilig Avondmaal 
Op zondag 10 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te 
vieren.  
De extra collecte is deze keer bestemd voor onze eigen bloemengroet. 
Personen die het moeilijk hebben door ziekte of andere vervelende 
omstandigheden krijgen een bloemetje ter bemoediging.  
Met uw donatie voor de bloemengroet ondersteunt u dit dankbare werk 
van de diaconie. 
Wilt u ook eens een bloemetje weggeven? Meld je aan bij Anna Tilma, 
dan word je ingeroosterd. 
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‘EEN WARME HUISKAMER’ 

 
         Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de 
         koffie klaar in de Twaskar (Meinardswei 6). 
         Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd   
         weer gezellig. 
         Iedereen is welkom!         De koffiezetters. 
 

 
Uitnodiging ouderenreisje 2023 naar Franeker 
Beste mensen, 
De diaconie organiseert ook dit jaar weer een reisje voor iedereen boven 
de 67 jaar en voor degene die het leuk lijkt om mee te gaan. 

De datum is woensdag 13 september 2023,  
vertrek om 12.15 uur bij de Twaskar. 

We gaan dit jaar met auto’s.  
 

Het programma is als volgt: 
12.15 uur Vertrek auto’s  Twaskar 
12.30 uur Aankomst Museum Martena/Planetarium, Franeker 
13.00 uur Rondleiding Museum Martena/Planetarium  
14.15 uur  Koffie/thee met wat lekkers Grand Café De Doelen 
15.30 uur Rondleiding Museum Martena/Planetarium 
16.30 uur Vertrek Franeker 
17.00 uur Aankomst MFA voor warme maaltijd 
De kosten zijn € 25,00 per persoon. 
Dit bedrag willen we graag ontvangen met het ophalen van het opgave 
strookje. 
De autokosten worden vergoed. 
Degene die een museumjaarkaart heeft of lid is van de BankGiro loterij 
graag dit aangeven op het opgave strookje. 
 

Ook is het mogelijk om alleen mee te eten in het MFA. Kosten € 10,00 
per persoon. 
We hopen op een grote deelname en een gezellig reisje. 
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Graag tot ziens op woensdag 13 september a.s.  
  

Opgave strookje 
 

Naam: …………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………… 
 
Aantal personen: ………………………………. 
 
Dieet     JA/NEE                                         Vegetarisch         JA/NEE 
Vervoer nodig naar de Twaskar             JA/NEE 
Zou u eventueel willen rijden met de auto         JA/NEE 
Heeft u een museumjaarkaart of lid van de BankGiro loterij JA/NEE 
 
Alleen mee eten in het MFA      JA 
 
Een van de diakenen komt langs om het strookje weer op te halen bij 
degene die dat gewend is.  
Graag opgeven vóór 8 september a.s.                            De Diaconie. 

 
 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
Solidariteitskas 
Ieder jaar na de zomer vinden er de incasso’s plaats voor de 
solidariteitskas. 
Iedere gemeente betaald op basis van het aantal leden een bijdrage aan 
de landelijke kerk. Sommige kerkleden hebben geen idee waarvoor het 
is en storneren deze incasso en dan kan de penningmeester er weer 
achteraan. 
Het idee achter de solidariteitskas is dat iedereen er aan mee betaald en 
dat ook alle gemeenten een aanvraag kunnen indienen voor een bijdrage 
uit deze solidariteitskas. Zo hebben wij de afgelopen tijd een aanvraag 
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ingediend betreffende de renovatie van de toiletten en consistorie en 
later ook voor het vernieuwen van het dak. 
Gezamenlijk heeft dit een bijdrage voor deze twee projecten opgeleverd 
van € 50.000,00 een bedrag wat anders uit de eigen middelen betaald 
had moeten worden. 
Vriendelijk verzoek is dan ook om deze incasso niet te storneren. 
 
Pastorie 
Er is bij ons een vraag binnengekomen uit Minnertsga wat wij gaan 
doen met de pastorie. Deze persoon wilde namelijk graag de pastorie 
tijdelijk huren. 
Deze vraag hebben wij in het College besproken en wij hebben ervoor 
gekozen om de pastorie te verhuren tot eind juli 2024. 
Beslissingen over wat er daarna met de pastorie gedaan zal worden is 
afhankelijk hoe de vervanging van ds. Lindeboom plaats zal vinden. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
BERICHT VAN HET AVONDGEBED 
 
De vakantie periode loopt bijna op zijn eind en 
het nieuwe seizoen in de gemeente wordt weer 
gestart. Hoop dat iedereen tot rust is gekomen, 
of thuis of in Nederland of andere landen. 
Wij willen ook weer met het avondgebed 
starten, en we doen dit op woensdag 6 september a.s. om 19.15 uur in 
de kerk. 
De volgende gebedspunten zijn binnen gebracht. 
Wij willen danken voor: 
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# Voor alle mensen die na de vakantie weer veilig thuis zijn 
            gekomen of het thuis hebben gevierd!  
# Voor de mooie erediensten in de zomermaanden 
# Voor onze vrijheid en vrede 
 
Wij willen bidden voor: 
# De nieuwe start van het winterwerk. Waarin het nieuwe 
            pastorale plan van start gaat. 
# En alle andere activiteiten die worden georganiseerd. 
# De vraag naar nieuwe ambtsdragers 
# Foar de jongelju. Sy geane wer nei skoalle, altyd wer spannend 
           foar harren. 
# Voor alle mensen die het moeilijk hebben. 
# Voor alle mensen in oorlogsgebieden of rampgebieden. 
Wilt u thuis weer met ons meebidden, dat maakt ons een biddende en 
daardoor levende gemeente. 
 
Vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra    
Wietske Lautenbach 
Petra Abma  
Froukje Kuiken 

 
TAFEL & STOEL 
 
Een aantal maanden geleden is er hier al iets over verteld en geschreven 
maar dat is natuurlijk wat weggezakt in je geheugen wat heel logisch is 
want er is alweer zo veel gebeurd deze zomer. Daarom zullen wij je 
geheugen even opfrissen. 
Een Tafel wil zeggen dat jij voor iemand gaat koken, jij kookt en dekt 
voor iemand de tafel. Een Stoel wil zeggen dat je bij iemand mag 
komen eten, je schuift dus de stoel aan. De ene keer ben je Tafel, dus 
die de maaltijd verzorgt, een andere keer ben jij de Stoel. 
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Tijdens de maaltijd samen – het kan ook lunch zijn – kun je elkaar beter 
leren kennen. Dan ontmoet je andere gemeenteleden op een andere, 
nieuwe manier. Het is mooi als gezinnen, echtparen en singles 
meedoen, mensen van alle generaties dus. Je kunt dan samen dingen 
delen, mooie gesprekken met elkaar hebben, herinneringen en 
ervaringen uitwisselen. Hoe deed je toen en hoe gaat dat nu? Of 
misschien een stukje uit de Bijbel lezen en samen afsluiten met gebed. 
 
Jezus at en dronk heel vaak samen met zijn vrienden. Soms wel met 
duizenden mensen tegelijk. Dat lijkt ons wat overdreven maar één of 
iets meer gasten aan tafel is wel heel gezellig toch? 
 
-------------------------------------------------------------------------- 
Opgavestrookje: 
 
eten / aanschuiven  (omcirkel wat je graag wilt) 
 
Naam: -------------------------------------------------- 
 
Adres: -------------------------------------------------- 
 
Telefoon/emailadres: --------------------------------- 
 
Opgavestrookje deponeren in de daarvoor behorende schoenendoos 
in de hal van de kerk 
HUWELIJK 
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Wy trouwe     ❤ 

 
Op freed 15 Septimber 2023 

binne jimme wolkom by de tsjerketsjinst, 
dy begjint om 19.00 oere yn de Meinardstsjerke fan Minnertsgea. 

 
Mei freonlike groet, 
Sake Willem & Wally  
 
 
 
 
JUBILEUM 
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Het leven samen is bijzonder, 
alles delen met elkaar 
tegenwoordig misschien een wonder, 
maar wij doen dat al 60 jaar. 
 
Op maandag 4 september 2023 zijn wij 60 jaar getrouwd. Graag willen 
wij ons diamanten huwelijk met jullie vieren. 
Iedereen die ons wil feliciteren is welkom op zondag 3 september a.s. 
tussen 15.00 en 17.00 uur in MFA de Doarpsfinne. 
 
Heel graag tot ziens, 
Hylke & Wally. 
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