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OVERDENKING 
 
Genade voor anderen 
Help ons, God bevrijd ons, tot eer van Uw roemrijke naam, red ons en bedek onze zonden, 
omwille van Uw naam. Psalm 79:9 
 
Weet je, vergeving is niet iets wat je verdient. Wanneer we in het 'Onze Vader' bidden 
'vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren' gaat dat niet over 
een bepaald recht dat wij hebben. Het is een gevolg van het feit dat Jezus onze zonden 
op Zich nam en voor ons stierf, dat we Zijn voorbeeld willen volgen en daarom op 
eenzelfde manier willen vergeven. Vergeving is eigenlijk meer een proces, want het kost 
tijd om los te laten en de ander te vergeven. Het kost tijd om alles los te laten en over te 
dragen in Gods hand. Soms maanden, soms zelfs jaren. Om een eerste stap te zetten in 
dit proces, is het goed als we bidden voor degene die ons onjuist of naar heeft behandeld. 
Misschien dat je niet gelijk om een zegen kunt vragen, maar je kunt deze persoon wel 
voor Gods troon brengen. Hij leidt ons in het proces van overgave en begint op die 
manier een proces van genezing in ons hart.  
 
Vrienden, het is belangrijk om te vergeven, maar het is ook belangrijk dat we genadig 
zijn naar onszelf in dit proces. Net zoals afkicken tijd kost, kost het ook tijd om 
bitterheid kwijt te raken. Dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar als je alles in 
Zijn handen legt, dagelijks met Hem wandelt in dit proces, weet dan dat de Heilige 



Geest je zal leiden door je pijn heen en je kracht zal geven dit te doen. God keert immers 
alles ten goede.  
 
Gebed 
Heer, ik bid om Uw genade om anderen te kunnen vergeven en om geduld terwijl ik 
door dit proces wandel. 
 
Om over na te denken 
Hoe ziet vergeving er voor jou uit? 
(Houd moed: Bobby Schuller, 29 maart)  
 
 
Vergeven  
Die week vielen een paar dingen samen. Door het opruimen van de vliering hebben veel 
boeken een andere bestemming gekregen. Sommige boeken wil je houden, zo ook het 
boek van Nelson Mandela: Moed om te vergeven.  
 
Diezelfde week lazen we in het dagboek van Bobby Schuller: Houd moed: over 

vergeving en dat wil ik u, jou meegeven.  
 

Kijkend in de spiegel wat zie ik dan, 
Kijkend naar mijzelf waarvoor ben ik bang. 
Moed om mezelf kwetsbaar, bloot te geven, 
Moed om anderen, mijzelf te vergeven. 
Waarom zolang wachten tot mijn spijt, 
Waarom die balk die splinter wil ik kwijt. 
Door vergeving blijmoedig de toekomst tegemoet, 
Door zoals het gezegde: Wie goed doet goed ontmoet. 

 
Willem Joostema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
KERKDIENSTEN IN DE MAAND MEI 
 
Zondag 7 mei Slotzondag 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Fimke v/d Mossel 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Vrijdag 12 mei     
15.00 uur     dankdienst voor de liefde op de trouwdag van 
                     Pieter Woldman en Anna Marie Posthumus. 



                     Iedereen is van harte welkom in deze dienst. 
 
Zondag 14 mei  
9.30 uur Ds. N. de Jong-Wiersema, 
                                                                       Sneek 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Hylke de Haan 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Donderdag 18 mei Hemelvaart 
9.30 uur Mevr. T. Bloem 
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk  
Zondag 21 mei  
9.30 uur Ds. M. Roepers, Achlum 
Collecten: Kerk en Pastoraal Werk 
De paaskaars wordt aangestoken door Siebe Tilma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
 
Zondag 28 mei Pinksteren 
9.30 uur Mevr. M. de Gort-Terpstra,  
                                                                       Tzum  
Collecten: Diaconie en Pastoraal Werk 
Extra collecte Kerk 
De paaskaars wordt aangestoken door Boaz Wiersma 
Kinderkerk Leiding kinderkerk 
AGENDA 
3 mei Avondgebed om 19.15 uur in de kerk 
4 mei Moderamen om 20.00 uur 
10 mei Kerkenraad om 20.00 uur in de Twaskar  
22 mei Redactievergadering om 20.00 uur bij H. Andringa 
24 mei Ouderlingenberaad om 20.00 uur in de Twaskar 
 
In verband met Pinksteren vindt de zangavond plaats op zondag 
4 juni            om 19.30 uur in de kerk i.s.m. Westlauwers  
                        Mannenkoor o.l.v. Jan Hibma. Huisorganist is Dirk  
                        Norbruis. 
 
 
 
SLOTZONDAG 7 MEI 
 
Op 7 mei is de slotzondag. Eigenlijk best wel een rare naam, want gemeente-zijn en 
volgeling van Jezus zijn gaat altijd door. Toch willen we deze zondag stilstaan bij het 
afgelopen seizoen en willen we er een vrolijke ochtend van maken. We beginnen met 
koffie/thee en daarna is er een dienst. Vervolgens zullen er activiteiten zijn en sluiten we 
af met een gezamenlijke lunch en het zingen van liederen. Het thema voor deze zondag 



is: Op weg naar Emmaüs. Deze zondag is georganiseerd door de commissie van de 
kliederkerk.  
Samen maken we er iets moois van! Wees allen van harte welkom.  
(zie pagina 13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FANÚT FRENTSJER  
Op dit moment is het alweer mei! Wat gaan de maanden snel voorbij. Waarin ik in 
februari schreef dat het altijd wat een grijze maand is, en ik daar in maart op 
terugkwam, omdat er best veel zon was...lijkt het voorjaar nog niet echt van de partij. 
Alhoewel er nu toch steeds meer groene blaadjes zichtbaar worden. Grappig, hoe de 
natuur toch wel weer zijn wegen vindt en dat wij hier vooral iets van vinden...het weer 
houdt ons blijkbaar altijd bezig en misschien wel omdat we hier geen invloed op hebben 
en afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Het heeft hoe dan ook invloed op ons 
of we het nu willen of niet.  
Het is ook een favoriet gespreksonderwerp, juist omdat we er allemaal mee te maken 
hebben. Of we nu ziek zijn of gezond, jong of oud zijn, veel in huis zitten of vaak buiten 
zijn. Je kan er over praten met kennissen en met goede vrienden, met je partner en met 
je buren. Grappig eigenlijk...ik praat er ook vaak met mensen over. Voor de dienst in de 
consistorie, als ik bij mensen binnenkom voor een pastoraal gesprek of tijdens een pauze 
in een vergadering. Nu schrijf ik er al een paar maanden over in het kerkblad. Het is 
inhoudelijk helemaal niet zo interessant en het zegt misschien ook niets over waar ik 
persoonlijk mee bezig ben. Misschien schrijf ik daarom juist zelf over het weer, omdat 
het onpersoonlijk is en toch verbindend. De afgelopen periode zijn er in mijn leven veel 
dingen die even extra energie kosten en daarom doe ik de aankomende maand het iets 
rustiger aan, maar ben ik natuurlijk wel beschikbaar en geniet ik van het werk in deze 
gemeente. Jullie weten misschien wel dat ik ook in Garijp werk als jeugdwerker. Daar 
zal ik per 1 juli stoppen met werken. Het is een hele mooie en leerzame periode geweest 
en het is een warme gemeente om voor te werken. Alleen soms is het goed om ook weer 
andere keuzes te maken en iets meer rust in je leven te creëren. Daarom kies ik ervoor 
om voor 1 gemeente te blijven werken, namelijk voor jullie in Minnertsga. Per 1 juli ga 
ik 5 uren per week meer werken, zodat er iets meer ruimte ontstaat in mijn werk en ik 



het werk beter kan verdelen. Ik wens jullie een goede mei-maand toe, hopelijk met nog 
een beetje zon 㡶㡷㡸  
 
Tsjikke Bloem. 
 
 
 
 
SCHRIJVERS GEZOCHT  
De afgelopen maanden zijn er al een aantal mooie 
en persoonlijke stukken geschreven! Dus 
nogmaals blijft de vraag bestaan: Zijn er mensen 
die het leuk vinden om te schrijven? Ik, 
Tsjikke, zou het leuk vinden dat andere mensen 
hun talenten kunnen inzetten om ook eens de 
overdenking in het Tsjerkenijs te schrijven. Het 
hoeft niet ingewikkeld te zijn of heel lang. Gewoon 
iets korts wat je bezighoudt, iets over geloof en het 
leven, iets wat je mee wil geven of ons wil laten delen 
in een gedachte. Ik zou het fijn vinden, ook al is 
het maar voor 1 keer. Laat mij even weten.  
 
Tsjikke Bloem. 
 
 
We nemen eenieder in onze gedachten en gebeden mee. De mensen hierboven genoemd, 
maar ook iedereen die wij hier niet noemen, maar ook onderzoeken hebben, wachten op 



een operatie of in spanning zitten. Ook mensen die zorgen hebben of worstelen met 
psychische klachten dragen wij op in onze gebeden.   
 
 
 
Verslag Kerkeraadsvergadering op woensdag 22 februari 2023 in de 
Twaskar 
Opening 
De voorzitter leest voor: De inspirerende voorhoede en gaat voor in gebed. 
Jaarrekening zending en evangelisatie commissie 
Petra Bouma geeft een toelichting op de jaarcijfers. 
Petra zal de jaarcijfers niet toelichten tijdens de gemeenteavond i.v.m. vakantie maar zal 
hiervoor een vervanger zoeken. 
Jan Andringa en Johannes Joostema hebben de kascontrole uitgevoerd. 
Verder geen vragen bij jaarcijfers. 
Vaststelling verslag kerkenraadsvergadering 22 februari 2023  
Hannie de Haan en Tjerk Nagel in plaats van Petra Abma en Tjerk Nagel bij rondvraag 
aanpassen. Verder zijn er geen op of aanmerkingen. 
Mededelingen en ingekomen stukken: 
In 2024 willen we 6 zomerdiensten gezamenlijk met Het Bildt organiseren: St. 
Annaparochie, St. Jacobiparochie, Vrouwbuurt, Nij Altoena en Oude- en Nieuwe 
Bildtdijk. 
De Kerkenraad gaat hiermee akkoord.  
De 4 dorpendienst is dit jaar in Oosterbierum op 11 juni op de zeedijk en bij slecht weer 
bij de fam. Andringa aan de Zeedijk. 
Invulling diensten: 
14 mei ds. Netty de Jong voorganger. 
2 juli doopdienst dochter Reina Hibma met ds. v/d Heide uit Sexbierum als voorganger 
en Dirk Norbruis organist. 
9 juli viering Heilig Avondmaal, Froukje bespreekt dit nog met predikant. 
19 november mevr. Stork uit Berltsum voorganger 
Zendingsdienst verplaatsen naar 12 november, dhr. Hellfrich moeten we hierover nog 
wel informeren. 
Tsjikke heeft nog een formulier met kandidaat voorgangers en zal dit met Froukje 
bespreken voor de verdere invulling van de diensten. 
 
Vluchtroutes in de kerk: 
Kleine deur bij de preekstoel doet dienst als vluchtdeur. Dit moet worden gecontroleerd, 
de kerkrentmeesters gaan dit onderzoeken. 
Wereldgebedsdag: 
Wereldgebedsdag wordt voortaan gevierd tijdens de kerkdienst, dit graag in het 
normale rooster meenemen, actie Jan Schotanus. 
Pastoraat: 
De werkgroep bestaande uit: Cas, Jo de Schiffart, Tsjikke, Nel en Tineke Klei. 
Eerst wordt er een plan van aanpak gemaakt tijdens het overleg. 
Als dit klaar is gaat het naar de kerkenraad. 
17 april a.s. is er overleg met ouderlingen en contactpersonen/dames 
Jeugdwerk: 



Tasjes maken voor jonge ouders (kleurplaten gebed, gedicht e.d.) en handleiding voor de 
ouders. Op 6 maart wordt het de eerste keer uitgedeeld en dan om de ca. 6 weken wordt 
er een nieuw tas uitgedeeld. Er zijn ongeveer 16 gezinnen die meedoen. 
Volgende week woensdag 1 maart overleg met Klaas Struiksma, nog afwachten wordt 
dit wordt. 
2 april KSG dient nog regelen met school en anders wordt het een themadienst. 
Diaconie: 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Aktie Oekraïne heeft 3600 euro opgebracht en het was een geslaagde actie. 
Sjoerd geeft een korte duidelijke uitleg op de jaarcijfers en er zijn geen vragen. 
Kerkrentmeesters: 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Vraag uit de notulen; waar komt Petrus vandaan die in de Nis komt in de kerk, Petrus 
stond vroeger in de consistorie. 
Ouderenmiddag gaat in het vervolg naar de Doapsfinne in plaats van de Twaskar. 
Er moet een oplossing komen voor de microfoons in de kerk dat beeld en geluid deze 
kan bedienen. 
De penningmeester Anno Walda geeft een toelichting op de jaarcijfers wat er verder 
goed uitziet. De vaste bijdragen en collecten blijven redelijk stabiel. 
De restauratie van het dak is helemaal bekostigd met subsidies. Waarschijnlijk moet er 
nog wel een bedrag terug worden gestort naar de provincie Fryslân in verband met te 
veel ontvangen subsidie. Verder zijn er geen vragen. 
Oudjaarscollecte: 
De opbrengst van de Oudjaarscollecte is ca. 5400 euro. 
Kunnen we begin december de brieven ook opsturen naar gemeenteleden en dan einde 
van het jaar de oudjaarscollecte ophalen en niet meer half januari eind februari. 
We moeten de mensen aanmoedigen om het geld over te maken. 
Boodschappen: 
Als er wat wordt gehaald voor de kerk, dan graag vermelden of het voor de diaconie of 
de kerkrentmeesters is. 
Ouderlingenberaad: 
Notulen: Onveranderd vastgesteld. 
Verder geen mededingen, de stuurgroep is bezig met het nieuwe pastoraat. 
12. Rondvraag: 
Waar gaat de opbrengst van het verjaardag fonds heen. Het afgelopen jaar is de 
opbrengst naar beeld en geluid in de kerk gegaan. 
Nog een paar ideeën mailen die we dan de komende vergadering kunnen bespreken. 
De Zendingsbussen bij afkondigingen onder de aandacht brengen. 
Verjaardagfonds vooraf bekend maken wat voor een doel er wordt gekozen. 
Wil graag hulp bij het opmaken van de site of een nieuwe webmaster zoeken. 
13. Sluiting 
Durk sluit de vergadering met een gebed. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag gemeenteavond op woensdag 8 maart 2023 in de Twaskar. 
Aanwezig: 45 gemeenteleden. 
Opening: 
De voorzitter Jitse Kuiken van de kerkenraad opent de vergadering en heet iedereen 
welkom. Als opening leest hij 2 versen van psalm 93 en gaat voor in gebed. 
Zending: 
De voorzitter van de zendingscommissie Klaas Evert Andringa geeft een algemene 
toelichting. De inkomsten van collecte en vaste bijdragen lopen wat terug, hierdoor is er 



minder geldt uit te delen naar de diverse projecten. Klaas Evert vraagt ook of de mensen 
wat extra geld willen doneren voor de Zending. 
De kascontrole is uitgevoerd door Johannes Joostema en Jan Andringa en zij hebben 
geen onregelmatigheden gevonden. 
Diaconie: 
Sjoerd Visser verteld eerst dan de dankstond collecte het mooie bedrag € 557,- heeft 
opgebracht. 
Sjoerd geeft verder een duidelijke uitleg over de jaarcijfers. 
Wat opvalt in de jaarcijfers is dat er plaatselijk meer geld is besteed, dit komt door het 
reisje van de diaconie wat duurder was.  
Er blijft dit jaar € 3.000,= over op de begroting van de diaconie. Dit bedrag wordt extra 
verdeeld door de diaconie. Verder zijn er geen vragen over de jaarcijfers. 
De kascontrole is uitgevoerd door Johannes Joostema en Jan Andringa. In de 
boekhouding zat een kleine typefout, dit is direct hersteld en verder was alles akkoord. 
Kascontrole 2024: 
De kascontrole zal worden uitgevoerd door Johannes Joostema en Jan Andringa. 
Kerkrentmeesters: 
De penningmeester Anno Walda geeft een toelichting op de jaarcijfers wat er verder 
goed uitziet. De vaste bijdragen en collecten blijven redelijk stabiel. 
De restauratie van het dak is helemaal bekostigd met subsidies. Waarschijnlijk moet er 
nog wel een bedrag terug worden gestort naar de provincie Fryslân in verband met te 
veel ontvangen subsidie. 
De kerkrentmeesters willen graag dat de gemeenteleden hun vaste bijdrage wat 
verhogen in verband met de inflatie (als de financieel haalbaar is). Verder zijn er geen 
vragen over de begroting e.d. 
Sluiting: 
We sluiten af met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader en de voorzitter sluit de 
vergadering. 
 
 
 
 
 
DIACONIE 
Collectes 
In de maand maart zijn de volgende bedragen binnen gekomen: 
Diaconie giften  € 200,00; voor slachtoffers in Oekraïne  € 1312,00; 
Bidstondcollecte voor Voedselbank “De Helpende Hand” in Harlingen € 
691,00 en voor de aardbeving in Turkije en Syrië € 440,00. 
Wilt u een financiële bijdrage geven aan de diaconie, dat kan op 
bankrek.nr. NL93RABO 0119300427. 
De diaconie is erg blij met deze opbrengsten en wil u hartelijk bedanken 
voor uw bijdragen. 
Voor de paasdagen heeft de diaconie wat lekkers laten bezorgen bij onze 
Oekraïense buren. 
 
Bloemengroet/kaartengroet: 



Aanmelding en/of vragen? 
Zowel bij de bloemengroet als de kaartenactie kunnen wij niet zonder uw 
hulp. Kent u iemand die u op wilt geven voor de bloemengroet of een kaart 
dan kan dat via de volgende manieren: 
blommengroet@gmail.com  
We hebben een vaste groep vrijwilligers die de bloemen bezorgen. Lijkt u 
dat ook wel wat om  vreugde te brengen bij iemand die dat nodig heeft? 
Geef u dan op bij Anna.  
Wilt u een financiële bijdrage geven voor de bloemengroet?: 
Bankrek.nr. NL93RABO 0119300427 o.v.v. bloemengroet. 
 
Actie “Loop en koop je warm voor Oekraïne” 
De actie heeft € 4600,00 opgebracht. Alle gevers heel hartelijk bedankt. 
Voor € 3200,00 zijn twee grote aggregaten gekocht. Een aggregaat is door 
de Friese Rijders voor Oekraïne naar een veldhospitaal gebracht. En veel 
dozen met kleding en levensmiddelen voor de bevolking. 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is € 1.000,00 gegeven aan de Friese Rijders voor vervoerskosten en er is 
voor € 250,00 verbandmiddelen voor vrouwen, pampers en wasmiddelen 
gekocht. En we hadden nog € 150,00 onkosten voor de actie. 
Deze artikelen en nog veel dozen met 
kleding en levensmiddelen brengen de 
Friese Rijders in week 21 naar Oekraïne. 
Ook kunnen er nu nog kinderkleding, 
verbandartikelen en pampers worden 
ingeleverd bij Fam.Boomsma, S.v.Andlawei 21. 
 
67 +reisje 
Dit jaar hopen we weer een 67+ reisje te organiseren. Voorlopig hebben we 
ergens in de maand september, in gedachten. Meer informatie volgt zo 
spoedig mogelijk. 
Heeft u nog suggesties waar we met z’n allen naar toe kunnen? Geef het 
dan door aan een van de leden van de diaconie. Wij willen graag weten 
waar uw voorkeur naar uit gaat. 



 

Een kaart als teken van medeleven  
Met de Pinksterdagen in het vooruitzicht verblijven de volgende 
gemeenteleden in zieken-, verpleeghuis of ander woonvorm. Tevens 
vermelden wij de personen die in een verzorgingstehuis wonen. Ook voor 
hen is het prettig om een kaart te ontvangen als blijk van medeleven. 
 
 

 
EEN WARME HUISKAMER’ 
     “Daar is het lekker warm en kan thuis de kachel een  
    graadje lager”. 
    Elke dinsdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie klaar 
    in de Twaskar (Meinardswei 6). 
    Even elkaar ontmoeten en bijkletsen. Het is altijd   
    weer gezellig. 
    Iedereen is welkom! 
    De koffiezetters. 
 
 
De meeste winteractiviteiten, zoals de gespreksgroepen, swo middagen, 
kaarten maken of handwerken,  zijn gestopt. Maar de koffieochtenden 
willen we graag door laten gaan in de zomer. 
Speciaal in de zomermaanden is het belangrijk elkaar te ontmoeten. 
Misschien wel bij iemand in de tuin…. Kom er gezellig bij en laat je 
verrassen. 
De Diaconie. 

 
 
 
KERKRENTMEESTERS 
 
TAFEL & STOEL 
Als kerkenraad horen we veel positieve berichten over het samen 
koffiedrinken in de Twaskar en over de kleine kringen die ook het 
afgelopen seizoen weer gehouden zijn bij mensen thuis. Wat vooral zo 
gewaardeerd wordt is het samen zijn. Samen praten, samen een bakkie 
doen, even echt tijd hebben om naar elkaar te luisteren. 
 
Hierop voortbordurend borrelde het volgende idee op: samen eten. We 
hebben het Tafel & Stoel genoemd. Een Tafel wil zeggen dat jij voor 
iemand gaat koken, jij kookt en dekt voor iemand de tafel. Een Stoel wil 
zeggen dat je bij iemand mag komen eten, je schuift dus de stoel aan. De 



ene keer ben je Tafel dus degene die de maaltijd verzorgt, een andere keer 
ben jij de Stoel. 
 
Tijdens de maaltijd samen – het kan ook een lunch zijn 
- kun je elkaar beter leren kennen. 
Dan ontmoet je andere gemeenteleden op 
een andere, nieuwe manier. Het is mooi als gezinnen, 
echtparen en singles meedoen, mensen van alle 
generaties dus. Je kunt dan samen dingen delen, 
mooie gesprekken met elkaar hebben, herinneringen en 
ervaringen uitwisselen. Hoe deed je dat toen en hoe 
gaat dat nu? Of misschien een stukje uit de Bijbel lezen 
en samen afsluiten met gebed. 
Jezus at en dronk heel vaak samen met zijn vrienden.  Soms wel met 
duizenden mensen tegelijk. Dat lijkt ons wat overdreven maar één of iets 
meer gasten aan tafel moet lukken, denken wij. 
 
Laat het ons weten en praat er met elkaar over. Wat vinden jullie ervan? 
Zegt het voort, zegt het voort. Wij horen graag uw reactie en komen erop 
terug. 
 
Bedankt namens de kerkenraad. 
 
 
 
EVEN VOORSTELLEN …….. 
 
GA JE WEER of ben je klaar?   
Deze vraag word me regelmatig gesteld en lang 
wist  ik het antwoord niet. 
Toen ik vorig jaar begin maart weer thuiskwam 
dacht ik echt dat het de laatste keer was 
geweest. 
Na de zomer bleek dat ik niet in de planning stond voor Senegal 2023. 
Hoe wonderlijk dan ook dat er nét voor de Kerstdagen een mail kwam met 
het verzoek om in juni een opengevallen plek op te vullen..     Ik mag dus 
nog een keer mijn tas pakken en op reis gaan! Het wordt de 9e keer.   
Voor de derde keer op rij naar Senegal;  In februari 2020 nét voor de 
Corona weer thuis, vorig jaar februari 2022 de eerste operaties na Corona 



weer kunnen doen en nu dan helpen met afsluiten van de eerste 
werkperiode van het nieuwe schip. 
Andere keren waren: 2011 Sierra Leone, 2012 Guinee, 2014 geschrapt 
wegens de Ebola uitbraak in West Afrika, 2015 Madagaskar, 2016 Benin, 
2017 Kameroen, 2019 Guinee. 
Nu voor het eerst naar het gloednieuwe schip van Mercy Ships: de Global 
Mercy!  Voor 4 weken, vanaf 3 juni en 2 juli kom ik weer thuis. 
Mercy Ships heeft een varend ziekenhuisschip in bedrijf, een compleet 
ziekenhuis, in dienst voor de armste Afrikaanse bevolking die deze 
medische zorg niet kan betalen.  
Mijn taak aan boord is, samen met de anesthesist, de anesthesie verzorgen 
bij operaties. Ik ben anesthesieverpleegkundige. 
Er zijn heel veel functies aan boord: zeevarenden, kapitein, stuurlui, 
deckhands. 
Verpleegkundigen, laboranten, tandartsen, huishoudelijk- en 
keukenpersoneel, een complete school van 4 tot 18 jarigen en een 
voorschoolse opvang vanaf 1 jaar 
Administratief en ICT  enzovoort.. En zo bijzonder: allemaal onbetaalde 
vrijwilligers! Over de hele wereld vandaan, spreektaal op het schip is 
Engels. 
Na de zomer is de volgende bestemming: Sierra Leone. Daar was de Africa 
Mercy voor het laatst in 2011. De planning was geweest om eerder terug te 
komen, maar ja… Corona heeft een hele grote impact gehad op het werk. 
Mercy Ships hoopt nu de draad weer op te pakken; 10 maanden  in een 
land werken en 2 maanden onderhoud en vakantieverlof voor een groot 
deel van de vaste bemanning. 
Nu dan: een nieuwe uitdaging, opnieuw wegwijs zien te worden op het véél 
grotere schip. 
Grotere kamers, geen 6 tot 8 mensen per cabin, maar hooguit 2. 
Een nieuwe werkplek; waar vind ik de spullen die ik nodig ben? Niks meer 
blindelings kunnen pakken. 
Toch vind ik het fijn om kennis te maken met de Global Mercy. Vorig jaar 
lag dit schip 14 dagen in de haven van Rotterdam. Veel mensen hebben toen 
daar een bezoek gebracht. 
Elke reis is weer anders. 
Altijd spannend, vragen en twijfels zijn er altijd, maar ook een zeker weten, 
dat ik het niet alleen hoef te doen.’ IK BEN’ gaat mee en zorgt voor me. Dat 



geeft kracht, ook het gebed van de mensen om ons heen, daar ben ik 
dankbaar voor. 
Het thuisfront steunt me, in meerdere opzichten! Na 4 weken hard werken 
is het dan weer heel fijn thuiskomen.  
Oant sjen,  Aafke Wiersma. 
Ouderling (wijk 4) 
BERICHT AVONDGEBED 
 
Het avondgebed zal worden gehouden op 3 mei in de 
kerk om 19.15 uur. 
Wij willen zingen:  Lied 923 vers 1,2 en 3 
Lezen:   Prediker 8: 10- 14 
Wij willen danken voor: 
# Onze vrijheid 
# Voor alle mensen die hun naaste niet vergeten 
# Voor alle jonge mensen die in deze tijd zoeken, en trouwen en  
            kinderen krijgen 
 
Wij willen bidden voor: 
# Voor alle Joden in de herdenkingsperiode die zoveel verdriet  
             hebben meegemaakt in de oorlogsjaren.                                                                                                                
# En voor nu dat het weer rustig mag worden in Israël.  
# Voor alle ouderen en mensen die zich eenzaam voelen. 
# Wij willen bidden voor alle mensen die in geestelijke nood zijn. 
# Voor alle mensen die ziek zijn in onze gemeente maar ook  
            daarbuiten. 
# Voor alle vluchtelingen, waar ze ook vandaan gekomen. 
Wij zouden het fijn vinden als u thuis ook met ons mee zou willen bidden. 
Gebed is zo krachtig, God wil graag aangeroepen worden. 
Doet u mee? 
Een vriendelijke groet, 
Wietske Spoelstra   Wietske Lautenbach 
Petra Abma    Frouke Kuiken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UIT DE REGIO 



De Commissie aangepaste kerkdiensten Harlingen-Franeker en omstreken 
nodigt u uit voor het meevieren van de aanstaande  
 
GEZINSDIENST 
welke  zal worden gehouden op 
zondag 21 mei in de 
Sint Joris tsjerke in Oosterbierum 
 

Aanvang van de dienst: 10 uur 
Voorganger: Ds. I. De Rouwe 
 
Wie zelf een muziekinstrument heeft, kan dit meenemen. 
 
Ook zijn er aan het eind van de dienst instrumenten beschikbaar zodat we 
allemaal mee kunnen doen. 
Heeft u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met  
Adeline Jukema: 06-19863011 
Ivonne de Jong: 06-37240499 
 
VAN DE REDACTIE…….. 
 
 
 
  Geachte abonnees van Tsjerkenijs, 
   
  Sinds 2006 is de prijs voor het drukken van Tsjerkenijs steeds  
  hetzelfde geweest. 
  Helaas door de hoge kosten van inkt en papier ontkomen ook wij er 
  niet aan om de prijs te moeten verhogen. 
  Met ingang van 2023 wordt het abonnement € 10,00 per jaar i.p.v.   
  €  7,50.   Ook het verzenden van Tsjerkenijs wordt wat duurder, dit 
  was  € 28,50 en wordt nu € 30,00 per jaar.  
   
  Eind mei wordt de automatische incasso afgeschreven. Willen 
  degene die het abonnement zelf overmaken dit aanpassen? Bij  
  voorbaat dank! 
  Mochten er vragen zijn dan horen wij dat graag. 
  Tel. 0518-471427. 
 
 
 
 


